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Eerste Deel






Het valt nog niet mee om iemand
te vinden die écht gelooft dat melk in een fabriek wordt gemaakt.
Maar iemand wijsmaken dat rozenbottels groeien aan een
rozenbottelstruik: dat wil nog wel eens lukken.







De super-geheimste club van
Nederland is de SDV: de Sociëteit van Directeuren in de
Verpakkingsindustrie. Daar beginnen ze het weekend altijd met
hilarische filmpjes van radeloze consumenten die verpakkingen
proberen te openen. (Voor oudere leden is er incontinentiemateriaal
aanwezig, en er staat altijd een fles zuurstof klaar.)







Niet alle BMW’s zijn groot: er
zijn ook ukke-pukke-BMW’tjes. Die zijn voor
ukke-pukke-patsertjes.







Ik koop bij Ikea,

dus ik Bestå.







Onze fruitvliegjes zijn heel
kieskeurig. Aardbeien willen ze, en frambozen, nectarines,
perziken… Voor gewone appels halen ze nuffig hun neusje op.







Een boer: “Als het kalf
verdronken is, eten we kalfsvlees.”







Je kunt zien hoe oud een buurt
is, aan wat er wordt opgeknapt: in een jonge buurt zie je de mensen
werken aan hun tuin, in een iets oudere aan hun huis, en in een
echt oude aan hun auto.







Twee jonge meiden in een
wasserette. Zegt de een tegen de ander: “Het was hartstikke
gezellig, we waren met allemaal mokkels!”







In de spreekkamer van mijn
huisarts hing vroeger deze prachtige, en nog steeds actuele
spreuk:

“Spaar anderen uw verhalen,

over ziekte, leed en kwalen.”







“Vlak voor het onweer losbarst,
zijn alle vogeltjes stil.”

Onzin! Als het gaat onweren, zingen die stomme beesten gewoon door,
tot ze helemaal zeiknat zijn. Dan pas zoeken ze een beschut plekje
op, rillend van de kou, en houden ze eindelijk hun snavel.







Het Duits heeft ons een aantal
prachtige woorden gegeven.

Eine kleine Auswahl:

Feierabend.

Grundsätzlich.

Locker: ganz locker.

Trinkgeld.

Tüchtig weiterarbeiten.

Wahnsinnig.

Wohl.

Zuverlässig







Ganz locker sind wir, und wohl
wahnsinnig zuverlässig, aber grundsätzlich sollen wir tüchtig
weiterarbeiten, damit wir viel Trinkgeld bekommen, und später einen
schönen Feierabend haben.







De zon is nooit mooier, dan
wanneer je hem beziet vanuit de schaduw.







Nee-nee-nee, de
garantievoorwaarden zijn héél duidelijk: de mens is ontworpen om te
overleven, niet om gelukkig te worden.







Een te hard pratende middelbaar
scholiere, in een snackbar: “Ja, ik ben nu eenmaal een
regelteef.”







Weiterarbeiten! Immer tüchtig
weiterarbeiten!







Een gelukkige huisvrouw droomt
van goed gevulde linnenkasten.







Nee, fruitvliegjes lusten géén
tomaten: tomaten zijn groente.







O wat prachtig,

o wat mooi,

loop ik fier rechtop,

denkend aan de dood.







Het leukste deel van de jaren
’60 was begin jaren ’70: toen mocht en kon werkelijk
alles.







Wat ik nog steeds moeilijk vind
om te begrijpen: dat iemand die aardig doet, misschien toch
niet het beste met me voorheeft.







Wist je, dat sommige
fruitvliegjes rode ogen hebben, en andere witte? En dat dit
erfelijk bepaald is?







Het ergste van in je eentje eten
is de kwaliteit van de conversatie.







Een gelukkige huisvrouw vraagt
voor haar verjaardag een mouwplankje.







Het is nacht, en buiten roept de
kikker: koppig, onverzettelijk. Soms is het even stil, maar dan
gaat hij weer door: de hele nacht. Wat een rust…







Het Raadsel van de Handtas (1 van
4)

Hoe jonger de meisjes, hoe
groter de handtassen.







Het universum klopt.

De natuur klopt.

Waarom klopt mijn leven dan niet?







Uit eten: zonder wijn is er
wijnig aan.







Nee-nee-nee, babyfruitvliegjes
moeten geen aardbeitjes eten: daar krijgen ze stuipjes van!







De nieuwe catechismus.

“Waartoe zijn wij op aarde?”

“Wij zijn op aarde om hier en in de cloud gelukkig te zijn.”







Onvermoeibaar roept de
kikker,

in de stilte van de nacht:

kikker houdt de wacht…







Het ideale wijnglas is zo groot,
dat je – zonder dat het opvalt – een fles in drie keer leeg kunt
schenken.







Een gelukkige huisvrouw heeft
aangename dromen over stofzuigen en afwassen.







Het leven: meestal klopt het nét
niet.







Een regenbui in de zwoele nacht:
dát is zomer!







Nieuwe spreekwoorden:

Wat ligt kan niet meer vallen.

De mens dient het gemak.

Eigen schuld is goud waard.












Het Raadsel van de Handtas (2 van
4)

Piekkleine rugzakjes bij wijze
van handtas: alleen heel dikke vrouwen dragen ze nog.







Herfst, dat is: door weer en
wind om Berenburger gaan.







Fruitvliegjes zijn lastig en
vies, en daarom mep ik ze dood. Maar tegelijkertijd voel ik me ook
schuldig: in de ogen van de fruitvliegjes ben ik een Sadam
Hoessein, en zijn mijn handen massavernietigingswapens.

Goed beschouwd zijn fruitvliegjes vooral aandoenlijk, zoals ze
onbeholpen rondfladderen.







Er is niets nieuws onder de zon.
Maar wie zich verveelt let niet goed op.







Afgezien van trajectcontroles
vinden snelheidscontroles alleen plaats op rechte stukken: snelheid
meten in een bocht is te lastig. Dus wie toch graag sportief wil
rijden, kan zich altijd nog uitleven op de bochten. Vroemmm!







Als je buren bouwvakkers zijn,
dan krijgt zondagsrust toch wel iets aantrekkelijks.







Tip.

Goed voor mannen met rugklachten: een
lange vrouw.







Gehoord, op een niet nader aan
te duiden locatie: “Als je een onderbroek 14 dagen aan hebt gehad,
is-tie vies. Maar als je ‘m dan binnenstebuiten doet, kun je ‘m
best nog een paar dagen aan.”







Het Raadsel van de Handtas (3 van
4)

Een clutch wordt vooral gedragen
door magere oude tangen die jonger willen lijken. (Jacky Kennedy
droeg ze bijv. vaak.)







De herfst is het
slechtst-gemanierde seizoen. Niet alleen raast en tiert het, het
komt ook altijd te vroeg, en het blijft te lang.


 


Raadseltje.

Wat is het moderne equivalent
van een Hansworst?

Een Apple-worst.







Onweersbeestjes heten eigenlijk
tripsen – en ze zijn heel gevoelig op dat punt.







Blanes (aan de Costa Brava), in
de Botanische Tuin. Een buslading Duitse toeristen daalt moeizaam
het rotsige pad af. Een oudere dame: “Ach, immer wieder diese
Strapazen!” Haar wijzere vriendin: “Ferien gibt immer
Strapazen!”







Een gelukkige huisvrouw heeft
aangename dromen over soppen en strijken.







Brabant, in de jaren 1950.

“Mamma, wat is dat voor een klein kerkje?”

“Dat is het kerkje van de Protestanten, jongen. Maar dat zijn ook
héél goede mensen, hoor!”







Het Raadsel van de Handtas (4 van
4)

Dit is de Wet van de
Handtas:

“Het volume van een handtas is omgekeerd evenredig aan de som van
leeftijd en gewicht van de draagster.”







Alle goeie dingen in drieën: één
fles wijn in drie glazen, één pot jam op drie boterhammen.







Onweersbeestjes – pardon:
tripsen – hebben maar één bijzonder talent: in een piepklein
spleetje kruipen, en daar doodgaan. Veel is het niet, maar ze doen
er mee wat ze kunnen.







Winter: van mij mogen ze wel
eens wat meer haast maken, met dat opwarmen van de aarde.







In de Middeleeuwen werden
veroordeelden vaak terechtgesteld net buiten de stadspoort. Daar
liet men hun lijken dan hangen, als waarschuwing voor
nieuwkomers.







Kleine vreugdes voor een gelukkige
huisvrouw:

slopen strijken;

nieuwe vaatdoekjes kopen;

een complimentje krijgen.







Soms laat ik een geplette
fruitvlieg een paar dagen op het keukenkastje zitten.







Zingeving.

Als er geen mensen meer zijn,
zullen een aantal muggensoorten uitsterven.







Ik leef heel erg met de
seizoenen. In de winter denk ik vaak: “Dat ga ik in de zomer doen,”
en in de zomer denk ik dan: “Dat is een mooi karweitje voor in de
winter.”







Een gelukkige huisvrouw wordt
geil van een stofzuigende man.







Het is maar goed dat
fruitvliegjes geen bomgordeltjes kunnen maken.






 



Tweede Deel

Over de uitgestrekte witte
vlakte van het smetteloos laminaat trok een lange sliert van
stofmijten en zilvervisjes, met kleine spandoekjes: “Wij willen
stof!”; “Weg met de hygiëne!”; “Stof doet leven!”; “Geen stof: wat
een sof!”


 


“Alles van waarde is
kwetsbaar.”

Wat een onzin! Goud is helemaal niet kwetsbaar.


 


Het karakter van een cultuur
wordt het duidelijkst weerspiegeld in haar dans. Kijk maar naar de
Nederlandse klompendans: wat een gratie, wat een verfijning…


 


De kleine vlieg had precies het
midden van het witte tafeltje uitgezocht om dood te gaan: een stil
protest tegen de vliegonwaardige reinheid van de kamer.


 


“Heeft U de AH-klantenopleiding
al gevolgd? Meldt U nu gratis aan, voor nóg sneller winkelen!”


 


Een wegpiraat, over voorrang:
“Links heeft het niet, en rechts krijgt het niet.”


 


Zeg niet zomaar tegen iemand
dat je wilt gaan slapen: dat zou onbedoelde gevolgen kunnen
hebben.


 


Heb je wel eens een zilvervisje
onder een loep bekeken? Ze zijn prachtig, met hun fijn gevormde
schubben en hun delicate voelsprieten.

En toch spuit ik ze dood.


 


Zwitserland is een mooi
vakantieland, maar het moet het wel helemaal hebben van zijn
bergen: het heeft minder geschiedenis dan de 2e Maasvlakte, en
minder cultuur dan Urk.


 


“Oh, dank je wel! Maar dat had
je niet hoeven doen hoor: ik héb al een plant!”


 


Ik vind het altijd een beetje
sneu: zo’n jongen met een zware Axe-lucht.


 


Het zilvervisje kronkelde nog
een beetje verder, steeds langzamer. tot het zijn laatste adem
uitblies, in een zilveren luchtbelletje.


 


Wat is recht evenredig aan de
hoeveelheid afwas per maaltijd:

a. Beschaving?

b. Sociaal-economische klasse?

c. Kapsones?


 


De Stervende Zwaan kent
iedereen – maar wie maakt er een ballet voor het Stervende
Zilvervisje?


 


Ik hou niet zo van enthousiaste
mensen: ik vind ze vermoeiend.


 


Een kamermeisje: “Hoeslakens
zijn voor amateurs.”


 


“Actie wegens succes verlengd”
betekent meestal: “Wegens gebrek aan belangstelling gaan we nog
maar even door.”


 


Een Franse zwerver: “il faut
être sympathique, ou on dort dehors.” (“Wie niet aardig is, moet
buiten slapen.”)


 


Misschien wel de oudste truc
van reclamemakers: als een product een opvallende zwakte heeft,
prijs die dan aan als kracht. Voorbeeld: bij de introductie van
margarine vond iedereen dat de smaak – vergeleken met boter – nogal
tegenviel. Dus werd juist de “geweldige” smaak van margarine in de
reclame benadrukt.

Snap je het nu, van die Axe?


 


Private bankers zijn
altijd op zoek naar mensen die ze kunnen helpen. Wel mensen met
geld, natuurlijk.


 


Toen de voormalig
verpleegkundige voor het eerst aan een veroordeelde een dodelijke
injectie moest geven, stelde hij zichzelf netjes voor, en zei: “Ik
ga u een prikje geven.”


 


Misverstand.

Nee, blanke mensen zijn niet
wit: ze zijn roze. (Albino’s zijn wit.)


 


Ga eens kijken in Drenthe,
tussen Zweelo en Oosterhesselen: daar ligt het best-bewaarde geheim
van Nederland…


 


Bij de Oude Romeinen was
Mercurius de god van de handel, én van de dieven.

So what else is new?


 


Een automobilist: “Zo’n
rollator tegen je auto geeft nog best flinke krassen.”


 


Ik ga niet meer iedere dag op
de weegschaal staan. Want als het tegenvalt, denk ik: “Ik moet eens
wat minder gaan eten” – wat ik niet doe. Terwijl als het meevalt ik
denk: “Mooi, dan kan ik wat extra’s eten” – wat ik wél doe.


 


Zinloos geweld ontstaat uit
zinloos leven.


 


Tussen Zweelo en
Oosterhesselen,

lopen alle wegen,

naar Oosterhesselen,

of naar Zweelo…


 


Vliegen zijn eigenlijk best
nette beesten: ze kiezen meestal één bepaalde plek op je ramen uit
om te poepen: de vliegenlatrine.


 


Als je geld hebt, ben je
populair bij private bankers. Die gaan je dan bellen, omdat
ze graag met je willen praten over mogelijkheden om meer met je
geld te doen. Het aan hen geven, bijvoorbeeld.


 


Tussen Oosterhesselen en
Zweelo,

lopen alle wegen,

naar Zweelo,

of naar Oosterhesselen…


 


Drenthe:

Help, ik wil er uit!


 


Naar begrafenissen ga je vooral
om te zien wie er nog leeft.


 


Een accountmanager, zichzelf
waarderend op de iets te dikke buik kloppend: “Het meeste is
gedeclareerd….”


 


Wat is een parasiet? Een
organisme dat leeft ten koste van een ander organisme.

Wat is een private banker?


 


Chirurgen zijn doeners:

niet lullen maar snijden.


 


Gehoord op de markt: “Het zijn
toch wel Hollandse, hè groenteman?” “Natuurlijk mevrouwtje: we
hebben hier alleen maar nette groenten!”


 


Ken je dat: zo’n meid met van
die guitige gelukskuiltjes in d’r wangen? Gatver!!


 


Als vroeger een piraat een
schip enterde, dan klemde hij zijn mes tussen zijn tanden, zodat
hij beide handen nog vrij had. Dat is nog steeds de beste houding,
voor wie zich begeeft in de wereld van de “vrije
markteconomie.”


 


Nee: liefdesverdriet is niet
hetzelfde als eenzaamheid.


 


Een groot voordeel van zittend
plassen is, dat je altijd even kunt proberen of je misschien moet
poepen.


 


Een chirurg: “Met zo’n
operatierobot kun je ook een uitstekende carpaccio snijden.”


 


Ik geloof niet in God, en niet
in de mensen. Maar ik probeer dat geen invloed te laten hebben op
mijn leven.


 


Dit juweeltje kun je overal in
Oostenrijk tegenkomen:

„Wiederrechtlich abgestellte Fahrzeugen werden kostenpflichtig
abgeschleppt.“


 


Een verkoper tegen een jongere
collega: “Zie jij nu eerst maar eens dat je je vrouw zwanger
maakt!”


 


Men zegt dat je je geld niet
kunt meenemen, maar wat je bij de tandarts uitgeeft, dat komt toch
een heel eind.


 


Wat de één gezelligheid noemt,
is voor een ander opdringerigheid.


 


Het niet bestaan van God kan
net zo min bewezen worden als het bestaan van God. Dit betekent dat
atheïsme dus ook een geloof is.


 


Bij het jaarlijkse diner van de
chirurgenvereniging staan geen vegetarische schotels op het
menu.


 


Heb je wel eens een jonge en
een oude hond samen zien spelen? De jonge hond houdt zich dan in,
zodat de oudere toch leuk mee kan doen.

Vriendelijkheid is een natuurlijke eigenschap.


 


Geloven is nooit vrijblijvend.
Een geloof claimt altijd de Waarheid (met een hoofdletter) te zijn.
Dit betekent dat geloof van nature intolerant is ten opzichte van
andere meningen.


 


Zij die het gezondst leven,
gaan het eerst dood.

Dat is ook logisch: de mens is door de evolutie gehard tegen het
ongezonde, en dus weerloos tegen het gezonde.


 


Heb je wel eens een hond en een
mens samen zien spelen? De hond houdt zich dan in, zodat de mens
toch leuk mee kan doen.


 


Alleen een ongelovige kan
waarlijk geloven in vrijheid van godsdienst.


 


Ken je dat: kinderen die gaan
huilen als ze een kerstliedje horen? Wat een verdriet, wat een
verdriet…


 


Digitaal gaat alles sneller.
Zelfs ruzie maken.


 


Koken? Ik wacht altijd gewoon
op het belletje van de magnetron.


 


Het moeilijkste leren is
afleren.


 


Een kind dat niet tegen muziek
kan, omdat het dan moet huilen, is een kind dat zo vol verdriet
zit, dat een paar muzieknoten al voldoende zijn om het te laten
vloeien.


 


Ieder dier heeft hetzelfde doel
in het leven: het zo goed mogelijk hebben. Mensen zouden voor
zichzelf de lat iets hoger moeten leggen.


 


Ik zag meteen dat hij niet
deugde: hij had diepe glimlachgroeven in zijn wangen.


 


“Au!” is een prima
leerschool.


 


Als je je doel niet bereikt
hebt, is dan je leven mislukt?

(O, je hébt geen doel?)


 


Wie moderne kamikazes wil zien,
moet eens tijdens de ochtendspits gaan kijken bij een rotonde met
fietspad.


 


Professionele koks zouden
traditionele gerechten met rust moeten laten. Probeer bijvoorbeeld
alsjeblieft niet om “iets te maken” van een gerecht als cassoulet:
die witte bonen moeten te lang gekookt zijn, anders smaakt
het echt niet.


 


Grafschrift voor de Nederlandse
fietser: “Lul! Ik had voorrang!!”


 


Na het boodschappen doen: “Hé,
je hebt biologische genomen.” “Ja, sorry, ze hadden geen
andere.”


 


Een ander soort etalageziekte:
in alle etalageruiten kijken hoe geweldig je er uit ziet.


 


Wie dit snapt, deugt echt
niet:

“Ga je verhuizen?”

“Nee, ik studeer voor piloot.”


 


Gezond eten? Dat hoef ik
gelukkig niet: mijn kacheltje is een allesbrander.


 


Beste ouders, zo kun je het je
kinderen uitleggen:

“Het leven bestaat uit twee delen: een
deel dat moet, en een deel dat leuk is. Maar als je het deel dat
moet niet doet, dan wordt het deel dat leuk is niet leuk.”


 


Met pensioen.

“Free at last, free at last, thank God:
I’m free at last!”


 


Een ander soort etalageziekte:
in alle etalageruiten kijken wie er naar je kijkt.


 


Een moderne jager: “Je moet de
beer niet schieten voordat je de huid verkocht hebt.”


 


Vroeger, toen plastic tasjes
nog heel gewoon waren, waren de mensen veel gelukkiger.


 


“Een andere realiteit? Oh, ik
begrijp het: zoiets als gamen!”


 


Een kraakpand, jaren 70. Twee
jonge meiden zijn samen bezig om de boel te kuisen: de een stoft,
de ander stofzuigt. Zegt de stofzuigster: “… en toen zei hij: “Ga
jij maar ergens anders naar toe, met je kut!”” Meewarig schudt de
stofster haar hoofd.


 


Nee zeggen tegen anderen is een
uitdaging, maar nee zeggen tegen jezelf: dat is pas echt moeilijk.
En toch is ook dat soms nodig.


 


Als wij bepaalde delen van de
realiteit niet begrijpen, dan betekent dat nog niet dat er meer dan
één realiteit zou zijn.


 


Ganzen vliegen en lullen
tegelijk.


 


Ken je dat: mensen die zo blij
zijn dat ze er van gaan lispelen? Dat zijn de ergsten!


 


Gehoord, in het café: “Ach
hoepel toch op jij, met je melkklieren!”


 


Met pensioen.

“Old jobs never die: they just fade
away…”


 


Er kan maar één realiteit zijn:
dat is de definitie van realiteit. Al het bestaande vormt samen
deze ene realiteit.


 


Een gelukkige huisvrouw doet de
grote schoonmaak in het najaar: dan houdt ze in het voorjaar meer
tijd over voor andere leuke dingen.


 


Vroeger had je een
standenmaatschappij. Tegenwoordig hebben we een
standpuntenmaatschappij.


 


Er gaat wel eens iets mis, maar
ik heb toch grote bewondering voor die miljoenen weggebruikers die
iedere dag opnieuw géén verkeersongelukken veroorzaken.


 


Een verkoper: “Gekken en
klanten moet je nooit tegenspreken.”


 


Het slavernijdebat.

Door zelf in de slachtofferrol
te kruipen kun je van een ander nog niet een dader maken.


 


Nieuwe spreekwoorden:

Van drinken komt plassen.

Van scheiden komt lijden.

Wie een vuurtje stookt, kan ook
zichzelf wel eens branden


 


“Maar er moet toch méér
zijn?”

Nee, dat moet niet. De realiteit heeft geen boodschap aan wat zou
moeten: de realiteit is.


 


Iedereen kan nu zomaar een
standpunt van je eisen: Ben je voor of tegen Zwarte Piet? Voor of
tegen kernenergie? Voor of tegen een boerkaverbod?

Hoezo, vrijheid van meningsuiting?


 


Money can’t buy me time.


 


Wie gelooft in meer dan één
realiteit, heeft last van waanvoorstellingen.


 


Tripsen zijn he-le-maal niet
dom! Integendeel. Ze weten bijv. heel goed, dat ze tegen hun vele
vijanden maar één goede verdediging hebben, nl. zich verstoppen op
plaatsen die voor anderen ontoegankelijk zijn.


 


Met pensioen.

Verroest: nu moet ik achter geraniums
en een keukentafel aan.


 


De nieuwe haantjes zijn kippen.
En het nieuwe domme blondje is een stoere bouwvakker.


 


Feiten

Wat is een feit?

Een feit is een onderdeel van de realiteit.

Wat is de realiteit?

De realiteit is al datgene, wat onafhankelijk van ons geloof of
ongeloof bestaat.


 


Tip.

IT: als het werkt, blijf er dan af.


 


Omdat ze zo klein zijn, kunnen
tripsen zich in de kleinst mogelijke gaatjes wurmen. Maar zoals
iedere speleoloog weet, is dat niet zonder risico: als je ergens in
kunt, betekent dat niet automatisch dat je er ook weer uit
kunt.


 


Het ontkennen van feiten staat
dus gelijk aan het ontkennen van de realiteit.


 


Een makelaar: “Je verkoopt een
appartement makkelijker in de winter dan in de zomer. In de zomer
willen de mensen een tuin.”


 


Als je ooit een gouden handdruk
wilt, dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat ze van je af
willen.


 


Vroeger zei zo’n bouwvakker
tegen zijn vriendin: “Eerst ‘t nestje bouwen, en dan ‘t vogeltje
d’r in.”

Nu is het: “Huisje klaar?
Mannetje eruit!”


 


Toen ik het oude fotoalbum
opensloeg, zag ik dat het vol met dode tripsen zat. Een massagraf!
Eerbiedig heb ik het boek weer gesloten.


 


Bij “vrijheid van godsdienst”
of “vrijheid van meningsuiting” denken de meeste mensen vooral aan
hun eigen vrijheid, niet die van een ander.


 


Waarschuwing.

Het ontkennen van feiten kan
gevaarlijk zijn voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.


 


Tip.

Als iets wat je zoekt niet op een
logische plek ligt, dan ligt het op een onlogische plek.


 


Wat is het juiste
antwoord?

a. Jouw vrijheid eindigt waar die van mij begint.

b. Mijn vrijheid eindigt waar die van jou begint.


 


Digitaal meten bestaat niet:
meten is altijd analoog.


 


Mijn vrijheid tegenover die van
jou: “Jij hoeft niet te doen wat ik zeg, maar je moet wel
accepteren dát ik het zeg.”


 


Een avonturier: “Ik heb liever
spijt van iets dat ik wél heb gedaan, dan van iets dat ik niet heb
gedaan.”


 


De toekomst voorspellen is geen
wetenschap – ook niet, als het door wetenschappers wordt
gedaan.


 


Je kunt niet argumenteren met
de realiteit: de realiteit heeft altijd gelijk.

 



Derde Deel

“Zo leuk, zo’n oldtimer
sportwagentje! En zo lekker authentiek: stugge vering, geen
rembekrachtiging, geen stuurbekrachtiging – en de kreukelzone: dat
ben je gewoon nog zelf!”


 


Je hebt natuurlijk,

namaak,

en Rituals.


 


Licht administratief werk is
niet verdwenen: het is outsourced. Vroeger ging het naar
lagelonenlanden, maar nu kost het helemaal niets meer: de klant
doet het nu gewoon zelf. Je hebt het misschien nog niet door, maar
die handige computer van jou is een onbetaalde thuiswerkplek.


 


Een echtgenote, tegen een
vriendin: “Als ik thuis mijn zin niet krijg, ga ik huilen.”


 


Globalisering, dat is: alle
macht aan het Kapitaal.


 


“It takes two to tango,” zei de
beul tegen de gehangene, en gaf hem een trap na.


 


De natte droom van iedere
marketeer is, om binnen te lopen op de verkoop van gebakken
lucht.

Misschien is geen enkel bedrijf
ooit dichter bij dat doel gekomen dan Rituals.


 


Heb je dat ook wel eens: dat je
hoort dat iemand dood is, en dat je dan denkt: “Yes!”


 


Halvarine kan zo heerlijk
fris smaken, nietwaar? Dat komt door al het water dat er in
zit.


 


Met al die bestelformulieren en
evaluatieformulieren die wij op het Internet invullen, voeden wij –
vrijwillig en onbetaald – de administratie van instellingen en
bedrijven.


 


Een demograaf: “Alle
wereldproblemen zijn uiteindelijk bevolkingsproblemen.”


 


Een bijzondere categorie
dierenvrienden zijn de mensenhaters: “Een hond zal je nóóit
verraaien!”


 


De functie “Verkoopmedewerker
Binnendienst” is vrijwel verdwenen. Het grootste deel van zijn werk
– het invullen van een verkooporderformulier – doet de klant nu
gewoon zelf.


 


May we suggest that, as a
courtesy to your fellow-passengers, you leave Planet Earth?


 


Vroeger moesten leidinggevenden
hun medewerkers zelf beoordelen. Ook dat is nu uitbesteed aan de
klanten; dat zijn de vragenlijstjes over wat je vond van het
klantencontact. Deze gegevens gaan rechtstreeks naar de afdeling
Personeelszaken.


 


Wim Kan wist het al: democratie
heeft niets te maken met de wil van het volk. (“Iedere ochtend lees
ik vol verbazing in de krant wat ik nou weer wil.”)


 


Een reisadviseur: “Je kunt het
beste op vakantie gaan naar landen waar in de dakgoten gras groeit.
Dan is het klimaat er goed, en zijn de mensen arm.”


 


En die vragenlijstjes over hoe
tevreden je bent met de dienstverlening: die gaan rechtstreeks naar
de General Manager.


 


De grijze plaag.

Vrijwel alles wat wij ouderen vroeger
gebruikten, van bespoten groente tot orgaanvlees, van wittebrood
tot gebleekt toiletpapier, bleek later schadelijk te zijn. Maar
daar zijn wij alleen maar sterker van geworden: niet kapot te
krijgen!


 


Coach nooit je baas: daar komt
altijd narigheid van.


 


Democratie heeft niets te maken
met de wil van het volk: God beware ons voor de wil van het
volk.


 


Op de werkvloer:

“Voortschrijdend inzicht?”

“Nee, voortschrijdende onverschilligheid.”


 


Nederlanders: lange tenen,
korte lontjes.


 


“Het gaat de goede kant op:
steeds meer vrouwen krijgen goedbetaalde banen, dus wij mannen
kunnen straks gewoon weer gaan doen wat we leuk vinden: dobbelen en
bier drinken.”

“Ja, en af en toe een potje vechten!”


 


Veganisten vinden het zielig
als schapen worden gehouden voor hun wol. Maar het uitpersen van
miljoenen olijven voor hun olie, dat is geen probleem.


 


Mensonterend: het koningshuis
is een last waarmee steeds opnieuw onschuldige kinderen worden
opgezadeld.


 


“Met de geur van Ginko.”

Wel eens Ginko geroken? Een Ginko is
een boom die uit China komt, en die je hier niet vaak ziet. En hij
heeft geen opvallende geur: hij ruikt gewoon naar boom. Maar daar
gaat het een marketeer niet om: die vindt dat “Ginko” precies de
juiste Oosterse associatie oproept – net als bijvoorbeeld Lotus. En
dus vind je bij Rituals producten met Ginko of Lotus in de
naam.


 


Jong zijn is geen kunst, maar
oud zijn moet je leren.


 


Servies van bamboe is een
prachtig product: mooi, sterk, en het kan zelfs in de vaatwasser.
Eigenlijk heeft het maar één nadeel: het is zo milieuvriendelijk
dat spontaan de glazuur van je tanden springt.


 


Bevrijdt de Oranjes:

schaf het koningshuis af!


 


Het leven kán geen tien zijn.
Alles wat je al ervaren hebt, neem je voor altijd mee – inclusief
het verdriet, de pijn en de ontgoocheling die je al hebt
meegemaakt.

(O, je hébt nog geen verdriet, pijn of ontgoocheling meegemaakt?
Knijp eens stevig in je arm: misschien dat je dan wakker
wordt.)


 


Regeren naar de wil van het
volk, is dat:

a. Democratie?

b. Populisme?


 


Een albino: “En wéér worden we
miskend: nu zijn alle blanken ineens wit!”


 


Mensen die je bloed wel kunnen
drinken, daar heb je niet veel aan.


 


Een organist is iemand, die een
orgel bespeelt.

Een populist is iemand die een volk bespeelt.


 


Niet vreemd eigenlijk dat
vrouwen zulke goede accountmanagers zijn: ze hebben veel ervaring
met zichzelf te verkopen.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat
is mijn marktwaarde in het land?


 


Het leven hoeft ook geen
tien te zijn. Het gaat er niet om hoe je je voelt: het gaat er om
waar je mee bezig bent.


 


Wie in het verkeer een ernstige
fout maakt, wordt daar jammer genoeg lang niet altijd zelf het
slachtoffer van.


 


Het hangt natuurlijk van de
omstandigheden af, maar met vervelend zijn bereik je soms echt meer
dan met aardig zijn.


 


Het volk is een slecht gestemd
orgel.


 


Zodra ze doorhebben dat je geld
hebt, komen de private bankers hun diensten aanbieden:

“Hi…”, said the spider to the fly.


 


Nederlanders op vakantie:
opscheppen over hoe goedkoop ze geboekt hebben, en zeuren over de
kwaliteit van het eten.


 


Economie is de wetenschap die
de mens bestudeert in zijn honger naar rijkdom.


 


Verstandige vrouwen weten het:
een man moet een hobby hebben. Dan gaat hij geen gekke dingen
doen.


 


Als de terminale patiënt
plotseling lijkt op te leven, is de dood nabij.


 


Domheid heeft niets met
intelligentie te maken: domheid is de onwil om de realiteit onder
ogen te zien.


 


Heb je de tekst wel eens
gelezen van de Europese hymne (Ode an die Freude, uit Beethoven’s
9e symfonie)? Dat is een ronkend fossiel uit de Napoleontische tijd
– en daarmee een treffend symbool voor de Europese
bestuurderselite.


 


Geen gemener volk dan
pubermeisjes.


 


Hoezo: vooruitgang?

Vroeger kon je al je rommel gewoon op de stoep zetten, en dan werd
het keurig opgehaald. Nu zijn we al blij als we het naar de
milieustraat mogen brengen.


 


Giebelende bakvissen? Achter
dat rookgordijn scherpen de harpijen hun klauwtjes.


 


Yes: shit happens. It’s called:
life.


 


Ken je dat: van die mensen die
heel verontwaardigd kunnen roepen dat zó de wereld niet in elkaar
zit?

Dat bedoel ik nou met “dom.”


 


Toen de Duivel zag dat God de
zwaluw had gemaakt, was hij jaloers. Hij wilde ook zoiets moois
maken! Hij zette zich aan het werk, hij zwoegde en zwoegde, dagen
en nachten lang. En het resultaat was de vleermuis.


 


Toen de Duivel zag dat God het
idee van de computer in de geest van de mens had geplant, was hij
jaloers. Hij wilde ook zoiets moois maken! Hij zette zich aan het
werk, hij zwoegde en zwoegde, dagen en nachten lang. En het
resultaat was de printer.


 


Spiegels en kralen: de enigen
die je daar nog blij mee kunt maken zijn vrouwen.


 


Gebed.

Heer, leer mij mijn aannemer te
vergeven, zoals hij zijn onderaannemers vergeeft.


 


Nog zo’n opmerking die domheid
verraadt: “Het kan toch niet zo zijn dat…”


 


Wie als patiënt naar het
ziekenhuis gaat, heeft een kleinere kans om weer naar huis te gaan,
dan wie er voor zijn werk naar toe gaat.


 


Vakantie.

Als ik Nederlanders wil zien, blijf ik
wel thuis.


 


Domme mensen gebruiken boosheid
als een schild tegen de werkelijkheid.


 


Nieuw bij AH: crematiezegels!
Spaar zelf bij voor een mooiere crematie!


 


Een bucketlist: als je daar
tijd voor hebt, dan klopt er iets niet.


 


Toch zijn domme mensen
benijdenswaardig: ze zijn tevreden met zichzelf, en kunnen altijd
iemand anders de schuld geven.


 


Het is maar goed dat er vrouwen
zijn om het ons uit te leggen. Anders zouden wij mannen onze eigen
seksualiteit nooit begrepen hebben.


 


Voorspelling: over vijftig jaar
is er geen private farmaceutische industrie meer. Wie het onderste
uit de kan wil, krijgt een nationalisatie op de neus.


 


Private banking = dedicated
ripping.


 


Nederland wordt gerund als een
bedrijf: berekenend en gevoelloos. De regering gedraagt zich als
een directie, met het parlement in de rol van ondernemingsraad.


 


Selfie.

Best raar eigenlijk: je zult jezelf nooit dood zien – zelfs niet op
een foto.


 


Meningen en feiten (1 van
4)

Wat is het verschil tussen een mening
en een feit?

Van een mening staat niet vast dat het een feit is.


 


Ze was zo’n type dat haar
nagels lakt en niet in Karma gelooft.


 


“Lean and Mean” (lett.: “mager
en vals”) is de naam van een cynische bestuursstijl, ontwikkeld in
het bedrijfsleven. Het komt erop neer dat iedere afdeling minder
geld krijgt, en toch hetzelfde moet presteren. De gedachte
daarachter is, dat dit de creativiteit stimuleert, en het “luie
vet” wegsnijdt. Dit model wordt nu door het Rijk toegepast op de
gemeenten: hun budgetten worden afgeknepen, zodat ze Lean and Mean
worden.

Vandaar.


 


Therapietrouw tot in de dood:
zo zien de artsen je het liefst.


 


Meningen en feiten (2 van
4)

Wat is een feit?

Een feit is iets dat waar is.


 


Ik heb geen hond, geen kat en
geen kinderen: me dunkt dat ik dus wel genoeg heb gedaan voor het
milieu.


 


De Nederlandse politiek: met de
ene hand cynisch bezuinigen, met de andere hand de burger aansporen
tot meer onderlinge solidariteit en burenhulp. Waar zag men ooit
onoprechter schijnheiligheid?


 


Meningen en feiten (3 van
4)

Wat is waar?

Waar is datgene, wat je uiteindelijk schade zal berokkenen wanneer
je het blijft negeren of ontkennen.


 


Gehoord, in het café: “Neem jij
maar lekker een koude douche, trut!”


 


Op sommige Ritualsproducten
staat (in heel kleine lettertjes), dat de gebruikte geurstoffen
“niet noodzakelijkerwijs” afkomstig zijn van de in de naam van het
artikel benoemde zaken.

Wat er niet bij staat is, dat ze ook
wel 100% synthetisch kunnen zijn.


 


Meningen en feiten (4 van
4)

Wat is de waarheid?

De waarheid is een correcte weergave van één of meer feiten.


 


Als er weer eens iets tegenzit,
bedenk dan: het leven kent vele ongemakken, groot en klein.


 


Wie cynisch bezuinigt, zal wrok
en wantrouwen oogsten. Dus hoezo: werken aan meer samenhang in de
maatschappij?


 


De waarheid, daar is er maar
één van. Daarom moeten we zuinig omgaan met het gebruik van het
woord “waarheid.” Dus als iemand zegt: “Dat is mijn
waarheid”, zeg dan: “Nee, dat is jouw mening.”


 


Ik heb niet voor nageslacht
gezorgd. Daarmee heb ik in één klap meer gedaan voor het milieu dan
de meeste mensen in hun hele leven. Dus voor de rest heb ik
dispensatie.


 


Vriendelijk zijn kost niets.
Maar dat geldt ook voor vervelend zijn.


 


Een wetenschappelijk onderbouwd
standpunt kritisch benaderen, is goed. Maar een wetenschappelijk
onderbouwd standpunt verwerpen, alleen op basis van gevoel, geloof
of voorkeur, is dom.

(Lieve hemel: moeten we dit nu écht gaan uitspreken? Donder toch op
met je Facebook!)


 


Van wie zal een moslimextremist
iets aannemen? Van een ongelovige?

Het debat met moslimextremisten kan alleen maar effectief gevoerd
worden door moslims. Daarmee is het moslimextremisme een
verantwoordelijkheid van de moslimgemeenschap.


 


Als je tegen je kinderen zegt:
“Máák er wat van, want je hebt alle mogelijkheden om gelukkig te
worden,” dan zeg je in feite ook: “En als het je niet lukt om
gelukkig te worden, dan is dat dus je eigen schuld.”

Dat is hoe je wraak kunt nemen op je kinderen. Omdat je jaloers
bent op hun mogelijkheden.


 


Nederland is een akelig land
geworden: een land waar kille, autistische regelaars het voor het
zeggen hebben.


 


Sociale druk kan je gevoel van
vrijheid ernstig belemmeren.


 


Een verdachte: “Dat is jouw
waarheid. Mijn waarheid is, dat ik het niet heb gedaan.”


 


Vreemd eigenlijk: zelfs het
lekkerste eten wil je niet meer terugzien zodra het in de mond is
geweest.


 


Sociale media: het is dorps
gebabbel. Dus wat krijg je dan? Roddel en achterklap,
kleingeestigheid, achterdocht, en bijgeloof.


 


Als je dood bent, groeien je
haar en je nagels nog een tijdje door. Leef je dan eigenlijk nog
een beetje?


 


Het kan heel lonend zijn, om
een vervelende vent te zijn. Zelf heb ik daar een paar mooie gouden
handdrukken aan overgehouden.


 


“Vrijheid: wat is
vrijheid?”

Vraag het Dr. Martin Luther King. Of
aan Anne Frank. En hou op met dat elitaire gelul over “de vrijheid
om je eigen beperkingen te kiezen.”


 


De ster van de sociale media,
dat is de influencer. Een influencer is iemand die likes, volgers
en geld verdient met aardig doen.


 


“Als die beleggingsadviezen van
u zo lucratief zijn, waarom bent u ze dan nog aan het
verkopen?”


 


Wie een opwindend leven wil
leiden, met steeds nieuwe mensen om zich heen, moet niet zeuren als
het vervolgens niet lukt om een vaste relatie op te bouwen.


 


De ster van de oude media, dat
is de journalist. Onder journalisten vindt men wel eens een
idealist, maar influencers doen het alleen voor de aandacht en het
geld.


 


Revoluties brengen wreedheid,
lijden en pijn. Maar daarna wordt gelukkig alles weer zoals het
was.


 


Op straat. Een man tegen een
vrouw met kinderwagen: “Zo, ook een kind uitgepoept?”


 


“Ik ben 67, en ik heb daar geen
zin meer in.”

Dat is ook vrijheid.


 


Rituals: er groeit een hele
generatie op met een verpeste reukzin.


 


Wie de huidige blanken vraagt
om excuses te maken voor de misdaden van vroegere blanke
slavenhandelaren, schuift de blanken van toen en van nu op één
hoop. Dat is racisme.


 


Echte wetenschap is van nature
eerlijk. Van wetenschappers kan dat niet gezegd worden.


 


Nieuwe spreekwoorden:

Vervloek de dag niet, voordat je weet
wat die van morgen brengt.

Wie een te grote broek aantrekt, moet
niet raar opkijken als die op zijn enkels zakt.

Van dogma’s komen trauma’s.


 


Influencers hoeven maar één
talent te hebben, nl. aardig gevonden te worden. Het draait voor de
influencer immers allemaal om de likes.


 


“Buurman, zou jij je auto niet op
zondag willen wassen? Dat is de dag des Heren.”

“Buurman, wil jij tegen je
vrouw zeggen dat ze voortaan een sluier moet dragen als ze over
straat gaat? Dat is de wil van Allah.”


 


Echte wetenschap is van nature
eerlijk, omdat ze per definitie op zoek is naar de waarheid. Het
zijn de resultaten van de wetenschap, waarmee kan worden gelogen,
bedrogen en gemanipuleerd. En soms wordt dat gedaan door de
wetenschappers zelf.


 


De catechismus, vraag 1, 1920.

“Waartoe zijn wij op
aarde?”

“Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in de hemel te
komen.”


 


De catechismus, vraag 1, 1960.

“Waartoe zijn wij op
aarde?”

“Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het
hiernamaals gelukkig te zijn.”


 


De catechismus, vraag 1, nu.

“Waartoe zijn wij op
aarde?”

“Wij zijn op aarde om altijd en overal supergelukkig te zijn.”


 


Het is heel toepasselijk dat de
“hoofdstad van Europa” tevens de tot op het bot verdeelde hoofdstad
is van een tot op het bot verdeeld land.


 


Wie aardig doet, hoeft niet per
se betrouwbaar te zijn: denk aan handelaren in tweedehands auto’s,
bankiers en colporteurs.


 


Waar een wil is, is een wet die
het verbiedt.


 


Wat is het tegendeel van
hartelijk?

Nederlands.


 


Je kunt het toch niet iedereen
naar de zin maken, dus ik begin altijd maar met de dingen te doen
zoals ik ze zelf graag doe.


 


Er zijn influencers die zich
lenen om een land als Saoedi-Arabië in een gunstig daglicht te
stellen. Die hebben het morele gehalte van een huurling.


 


Een terrorisme-expert: “In
Nederland hebben we zo weinig terrorisme, omdat Noord-Afrikaanse
criminelen hier prima carrièreperspectieven hebben in de gewone
misdaad.”


 


Hoe meer prestige iemand heeft,
hoe belangrijker zijn mening wordt gevonden. Daarbij doet het er
weinig toe, op welk terrein die persoon zijn prestige heeft
verworven. Dus wat een bekende voetballer vindt van politiek wordt
ineens belangrijk.


 


Armen zijn het vrijgevigst: dat
is het beste bewijs dat geld niet gelukkig maakt.


 


De eis om “gezellig mee te
doen” is een geraffineerde vorm van dwingelandij.


 


Vanuit het perspectief van de
hulpverlener zijn “gezond” en “normaal” ongewenste restgroepen. Dat
is waarom de DSM (een catalogus van geestelijke stoornissen) steeds
dikker wordt.


 


Wie niet wil dat zijn dochters
gedwongen worden om in een boerka over straat te gaan, kan maar
beter beginnen met te accepteren dat de buurman op zondag zijn auto
wast.


 


Gemeenten zouden enorm kunnen
bezuinigen op speeltuintjes: dure speeltoestellen zijn helemaal
niet meer nodig. De kinderen hoeven buiten alleen maar iets te
hebben om op te zitten: dan kunnen ze zich al prima vermaken met
hun mobieltjes.


 


Hoe meer prestige iemand heeft,
hoe belangrijker zijn mening wordt gevonden. Dat heeft gevaarlijke
consequenties: succesvolle influencers hebben per definitie veel
prestige.


 


Gevraagd:

Kandidaten voor de opleiding tot medewerker bloedtransfusiedienst.
Ervaring als junkie strekt tot aanbeveling.


 


“Dat is nu eenmaal hun
cultuur.”

“Ja, en?”


 


De media (de oude media)
hebben veel vervalste wetenschap ontmaskerd. Ze hebben ook de
verwevenheid van industrie en wetenschap aan het licht gebracht, en
de daarmee verbonden invloed van geld op de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek. En dat is goed, want alle vormen van
bedrog en manipulatie moeten worden blootgelegd.


 


Cultuur is geen excuus voor
mensenrechtenschendingen.


 


De beroemde Hollandse
gezelligheid is in feite een platboerse test om na te gaan wie bij
“ons” hoort. Wie niet “gezellig” mee kan doen, is verdacht, is een
ander, en hoort dus niet bij ons.


 


Met onze ademhaling produceren
wij mensen óók CO2. Dus het beste wat je kunt doen voor
het milieu, is ophouden met ademhalen.


 


De oude media hebben gedaan
waar ze goed in zijn: het ontmaskeren en aan de schandpaal nagelen
van foute wetenschappers, graaiende ondernemers, en falende
autoriteiten. Maar er is niets voor teruggekomen. Daardoor is een
vertrouwensvacuüm ontstaan. En in dat gat zijn de nieuwe
media gesprongen: de influencers, met hun bakerpraatjes, en hun
gelikte presentatie van commerciële en politieke beïnvloeding.


 


Wat is het tegendeel van
behulpzaam?

Nederlands.


 


Een staatshoofd? Waarom? Omdat
iedereen er één heeft?


 


Tip.

Zolang je nog kinderen in de
puberleeftijd hebt, kun je beter niet solliciteren op een baan als
burgemeester.


 


Het vertrouwen in de
wetenschap, maar ook in politici en andere autoriteiten, is weg,
omdat ze ons te vaak hebben voorgelogen. Dus nu geloven de mensen
over inentingen liever de onzin op Facebook, dan wat de dokter
zegt. Want die wordt toch maar betaald door de farmaceutische
industrie.

Dat is het kind met het badwater weggooien.


 


Een staatshoofd?

Weet je nog wat je moeder
vroeger zei: “En als Jantje nou in de sloot springt, doe jij dat
dan ook?!”


 


Vertel nooit aan anderen over
je problemen, want dan komen ze direct met oplossingen aanzetten –
en wie heeft dáár nou wat aan?


 


Wat is het tegendeel van
vriendelijk?

Nederlands.


 


Statistiek is een wetenschap,
en kan, net als iedere vorm van wetenschap, worden misbruikt.
Statistiek zou zelfs wel eens de meest misbruikte vorm van
wetenschap kunnen zijn.


 


“May we suggest that, as a
courtesy to the environment, you go hang yourself?”


 


Cultuur is geen excuus voor
achterlijkheid.


 


De mens is het enige wezen dat
gelukkig kan zijn. Maar alles heeft zijn prijs.


 


Een man die aan twee exen
alimentatie moest betalen: “Ik heb een duur gezin gehad.”


 


Wie een stelling wil bewijzen –
welke stelling dan ook – kan altijd wel een statistiek opstellen
die hem gelijk geeft.


 


Tekst op een theebuiltje,
bedoeld als startpunt van een leuk gesprek: “Wat was de mooiste dag
van je leven?” Wat een afschuwelijke vraag!


 


ADHD, Anorexia, Asperger,
Bedplassen, Boulimia, Burn out: je kind is niet normaal als het
niet iets mankeert.


 


Als je een chronische ziekte
krijgt, maakt dat de mensen onrustig. Dan gaan ze domme dingen
zeggen, zoals: “Kop op, probeer te genieten van de kleine dingen!”
Om razend van te worden.


 


Er gaat natuurlijk niets boven
binnenlopen op gebakken lucht, maar dik verdienen aan de verkoop
van kraanwater is ook niet gek. De slimmeriken die zich hier op
hebben toegelegd zijn te herkennen aan het woordje “aqua” op de
verpakking.


 


Achterlijkheid is geen excuus
voor mensenrechtenschendingen.


 


De wet eist dat op iedere
verpakking staat wat er in zit, én dat het meest voorkomende
bestanddeel als eerste genoemd wordt.

Omdat bijna alle toiletartikelen en cosmetica voor het grootste
deel uit water bestaan, moet de fabrikant dan dus als eerste
bestanddeel “water” noemen. Dat is wel een beetje gênant, maar
gelukkig mogen ze de ingrediënten ook met hun Latijnse naam
aanduiden. En dan wordt water dus het minder opvallende “aqua.”


 


Wat is het tegendeel van
welwillend?

Nederlands.


 


Als iemand een statistiek
aanvoert als bewijs: boer pas op je kippen!


 


De Broeders van Liefde hadden
het niet helemaal begrepen. Zij dachten dat de tekst als volgt
ging:

“In de naam van de Vader, de Zoon, en de Geile Geest, Amen.”


 


Fouten zijn leerzamer dan
successen.


 


Een prostitué, terwijl ze het
net gebruikte condoom tegen het licht houdt: “Zo, hebben wij even
een mooi kind gemaakt!”


 


Een klant in de frituur: “Doe
mijn maor een opeh ruggetje.”


 


“Wat ik voor het milieu doe? Ik
heb niet voor nageslacht gezorgd. En jij, wat doe jij?”


 


Al die goedbedoelde adviezen,
als je plotseling getroffen wordt door een chronische ziekte, komen
voort uit schuldgevoel of ander ongemak. Nee, je weet NIET hoe het
is, dus hou je stomme adviezen maar voor je.


 


Er bestaan geen geldige excuses
voor mensenrechtenschendingen.


 


Wat is het tegendeel van
ruimdenkend, beleefd, bescheiden, attent?


 


Wij Nederlanders zijn een koud
en akelig volkje geworden. Dat merk je het best als je een tijdje
bent weggeweest.


 


Een algoritme is een geordende
verzameling van statistische gegevens, die gebruikt wordt om
voorspellingen te doen, waarop beleid – van een bedrijf, of van de
overheid – kan worden gebaseerd.

De basis van ieder algoritme is dus statistiek: boer, pas op je
kippen!


 


Elektronica: je kunt er nooit
echt van op aan.


 


De boeren hebben natuurlijk
gelijk: zonder boeren geen eten. Maar er staat nergens geschreven
dat dat Nederlandse boeren moeten zijn.


 


Echte meelevendheid, als je
gebukt gaat onder een intens verdriet, is uiterst zeldzaam. Meestal
wil men zo snel mogelijk weer overgaan tot de orde van de dag, want
jouw verdriet verstoort hun illusie dat het leven goed is, en de
wereld een veilige plek.


 


Democratie betekent, dat een
volk de regering krijgt die het verdient.


 


Een pessimist: “Weet je wat het
leuke is van pessimist zijn? Je krijgt altijd gelijk.”


 


Verstandige vrouwen geven hun
man een aftershave van Axe: dat houdt de concurrentie op een
afstand.

 



Vierde Deel

 


Ongelukkigen zullen er altijd
zijn: menselijk wrakhout op de zee van de tijd.


 


Wie zal ooit een ander
begrijpen, als jezelf begrijpen al zo moeilijk is?


 


In de polder, rijdend op een
brommertje door de nacht: veel eenzamer dan dat kun je niet
zijn.


 


Een man die van zijn vrouw
wilde scheiden, maar niet wist hoe hij moest beginnen: “Ik heb het
wel gezien. Met jou.”


 


Tip.

Als de bezorger van een pakje
heel vriendelijk en behulpzaam is, let dan goed op: misschien is je
pakje wel beschadigd.


 


Het is niet zo vreemd dat juist
in orthodox-christelijke kring zoveel zelfmoorden voorkomen. Wie
steil in God gelooft, zet alles op één kaart, en dan geldt: geloof
weg is alles weg.


 


Er mag geen leed in de wereld
zijn. Er is geen leed in de wereld. Behalve natuurlijk, als
je het zelf hebt veroorzaakt. Dus eigen schuld, dikke bult.


 


De muziek druppelt droefenis in
mijn oor: herinneringen, herinneringen, herinneringen….


 


Veganisten zijn enorm begaan
met het lot van alle dieren. Alsof wij mensen zo’n gelukkig leven
hebben.


 


Een verstandige huisvrouw heeft
altijd een schaar naast haar bed liggen: om draadjes af te knippen,
en om verkrachters neer te steken.


 


Ken je van die mensen, die
nooit iets van een uitdrukking op hun gezicht hebben?

Dat krijg je, als je een kind slaat wanneer het huilt, en slaat
wanneer het lacht.


 


Van vlees en bloed is de
mens,

tot hij alleen nog maar dat is,

en geen mens meer.


 


Wil je écht iets doen voor het
milieu? Begin dan eens met jezelf te laten steriliseren.


 


Mensen die echt geen “nee”
kunnen zeggen, zijn niet te helpen.


 


Aan Voltaire wordt de volgende
uitspraak toegeschreven: “Ik ben het niet met u eens, mijnheer,
maar ik zou mijn leven geven voor uw recht uw mening te uiten.”
Helaas: sommigen wensen de mening te uiten dat Voltaire zijn mening
niet mag uiten.


 


Wijsheid komt niet met de
jaren: het komt met pijn en verdriet.


 


Wachten op een operatie:

leven in de wachtkamer.


 


Onder alle succes ligt honger:
niet te stillen honger.


 


Een ongelukkig mens: “Nee, ik
wil mijn organen niet doneren. Als ik er geen plezier van kan
hebben, dan een ander ook niet.”


 


De diepste eenzaamheid is die
der dingen.

Voel je je alleen? Kijk dan eens naar een steen.


 


De toekomst is voor veel mensen
te snel gekomen: ze kunnen niet meekomen, en blijven achter. Dat is
triest. Daar als bureaucraat, autoriteit of regelgever geen
rekening mee te houden is harteloos.


 


Sommige uitspraken zijn nooit
hardop te horen, omdat de maatschappij ze volledig heeft
geïnternaliseerd. Zoals deze: “Wie niet gelukkig is, is een
loser!”


 


Akelig: als je net intelligent
genoeg bent om te weten dat je niet echt intelligent bent.


 


Ken je dat: piepjes-stress?


 


Tegen alle bureaucraten,
autoriteiten en regelgevers die de leefomgeving van mensen met een
beperking mee vorm geven zeg ik: ik wens u een héél lang leven
toe.


 


Een eenzame bejaarde: “Ik heb
de koolmonoxidemelder weggedaan: je moet de dood ook een kans
geven.”


 


Akelig: als je ambities niet
passen bij je talenten.


 


Als het mogelijk zou zijn om in
het laboratorium nieuw leven te maken, dan was dat al lang gelukt.
We weten immers precies hoe het moet? Een zoutwatersoepje van
aminozuren, in een omgeving van zuurstof, stikstof en methaan, met
een beetje bliksem en donder – maar mooi niet, dus.


 


Gelukkig worden is voor de mens
noch een recht, noch een plicht.

Gelukkig maar.


 


Een oudere man: “Jullie doen
maar: het is mijn wereld niet meer.”


 


Dat er na de dood géén volgend
moment meer zal komen, dat het gewoon stopt: dát is schokkend.


 


Misschien moeten we ons er maar
bij neerleggen dat het verschijnsel “leven” een anomalie is: een
eenmalig ongelukje, dat toevallig op deze ene planeet gebeurde.


 


We zouden willen dat er iets is
dat over de dood heen reikt: iets waardoor het niet het
onverbiddelijke einde is.


 


Als er buiten de planeet Aarde
nergens leven in het heelal zou zijn, wat zou dat voor ons
betekenen?


 


Kleine litanie van de angst (vrij naar
Frank Herbert)

“Ik zal niet bang zijn. Angst
is de moordenaar van het verstand. Ik zal mijn angst onder ogen
zien. Ik zal hem door en over me heen laten gaan, en als hij
voorbij is, zal alleen ik er nog zijn.”


 


Misschien is het maar het beste
om Boeddhist te worden – want voor een Boeddhist is alles om ons
heen slechts illusie.


 


Alleen in het heelal, in het
duister, in de leegte: niemand die ons ziet.


 


Sommige mensen maken altijd de
verkeerde keuzes, wat je ook doet. Dat is triest, maar er is niets
aan te doen.


 


Men zegt dat er zeven hemelen
zijn. Best mogelijk. Maar ik weet zeker dat er tenminste vijf
hellen zijn.


 


Wij mensen streven slechts voor
onszelf. Winnen of verliezen: niemand die het ziet.


 


Ingeklemd tussen verplichtingen
en vervelende mensen: dat is het modale leven.


 


Ik voel pijn,

dus ik besta.


 


Een vrouwenhater: “Ze zijn al
eeuwenlang thuis de baas, en nu willen ze dat ook nog eens zijn op
het werk!”


 


“Je moet er geen wonderen van
verwachten.”

“Waarvan?”

“Nergens van.”


 


De mens is niet gemaakt voor
het eeuwige leven: bezwijken zouden we, onder de last van de
herinneringen.


 


Wachten op wat nooit gebeurt:
dat is de eerste hel.


 


Ooit kom je er achter: ruzie
maken is het makkelijkste wat er is.


 


Frustratie, verdriet en pijn:
wie is er niet groot mee geworden?


 


Iemand die geprobeerd had een
einde aan zijn leven te maken: “Ik heb daarna ook best goede tijden
gehad. Maar als het wél gelukt was, had ik dat toch niet
geweten.”


 


Als toeschouwer opgesloten
zitten in een eindeloze herhaling van je leven, zonder de
mogelijkheid er iets aan te veranderen: dat is de tweede hel.


 


Als ik bij het stofzuigen een
levende vlieg tegenkom, dan zuig ik die op: opgeruimd staat netjes.
Maar voor de vlieg is dat het begin van een afschuwelijk einde:
opgesloten in het donker, totaal gedesoriënteerd, langzaam stikkend
in het duistere stof.

Zo voegt mijn achteloos handelen nog meer lijden toe aan een toch
al niet gelukkige schepping.


 


Ik probeer steeds de dood in de
ogen te kijken, omdat ik wil weten hoe het zal zijn. Gelukkig lukt
dat niet vaak.


 


Een Schotse kroegbaas: “What’s
life? You come in, monkey-faced, and you go out, monkey-faced…”


 


Voor altijd dolend op een ster,
alleen, tussen vlammen die je niet verteren: dat is de derde
hel.


 


Een junkie: “Ik ga een shotje
zetten: ik word een beetje moe.”


 


Het duister daalt neer over de
wereld. Waar zijn de Encyclopedisten, die onze kennis veilig
stellen?


 


God: “Of heb ik dat al gedaan,
dat met die Oerknal?”


 


De grootste ellende, dat ben je
zelf. En dat blijft.


 


Amsterdam, in de buurt van het
Centraal Station. Een stratenmaker komt terug van een plaspauze:
“Zo, zijn er hier nog lekkere wijven te zien?”


 


We leven in het tijdperk van de
Privacy, en dat is goed: laat iedereen maar stikken in zijn eigen
sores.


 


Utrecht , twee oudere mannen in
een stadsbus: “Hoe gaat het er nu mee?” “Ach, wat zal ik zeggen…”
Even is het stil. Dan: “Volgens de dokter is het een
zenuwontsteking. Snap er niks van: ben nooit zenuwachtig.”


 


Eeuwig leven, zonder licht,
zonder lucht, zonder beweging, zonder geluid: dat is de vierde
hel.

Geen wonder, dat God daar gek van
werd.


 


“Ik heb niets met een ander te
maken!”

Dat denk je maar.


 


Ik stel niet meer zulke hoge
eisen aan een vakantie: als het niet erger is dan thuis zijn, vind
ik het al goed.


 


Je hebt de dood nog niet in de
ogen gekeken, zolang je niet weet wat blinde paniek is.


 


De anderen: er is geen
ontsnappen aan.


 


Er is onnoemelijk veel leed in
de wereld, en ik zie geen licht aan het eind van de tunnel.

 



Vijfde Deel

 


Als jij aanstoot aan mij neemt,
betekent dat niet automatisch dat ik jou aanstoot heb gegeven.


 


Er zijn niet veel mensen die
het verdienmodel van een bank echt begrijpen. Wie geld leent tegen
1 %, en het uitleent tegen 2 %, die maakt niet een rendement van 1
%, maar een winst van 100%. Dát is, waarom banken zo absurd rijk
zijn.


 


Lieg als het moet, maar blijf
altijd eerlijk tegen jezelf.


 


Als de geest plotseling de dood
voelt naderen, dan vlucht ze, in blinde paniek kriskras door je
herinneringen schietend. Dat is waarom je op dat moment je leven
aan je voorbij ziet trekken.


 


Verslaving: dat is als de
oplossing het probleem is geworden.


 


Met de laatste 100 euro die er
binnenkomen doe je de leukste dingen. Dat maakt bezuinigen zo
moeilijk.


 


Er zit meer systeem in de
levende natuur, dan verklaard kan worden uit de wetten van de
evolutie. Achter het DNA moet dus een andere, nog niet ontdekte
codering schuilgaan.


 


Wat is juist:

a. Iedereen heeft evenveel talenten als ieder ander.

b. Iedereen mist evenveel talenten als ieder ander.


 


In de VS kijkt men naar
Washington, zoals men in de EU naar Brussel kijkt. Dat wordt in
Europa vaak niet goed begrepen, maar in Amerika des te beter.
Daarom kijken Amerikaanse populisten met herkenning en bewondering
naar hun anti-Europese broeders.


 


De beste vriend van de mens is
niet de hond, maar de spin. Het zijn vooral de spinnen die voor ons
de insecten in toom houden.


 


Fundamentalisten worden door
buitenstaanders nogal eens beschouwd als “slechte” gelovigen:
fanatici die hun vromere geloofsgenoten compromitteren. Maar
feitelijk zijn ze zowel consequenter als eerlijker.


 


Ouders zouden hun kinderen niet
moeten vernoemen naar personages uit een film of TV-serie. Wie kan
aan dergelijke verwachtingen voldoen?


 


Heb je wel eens goed gekeken
naar een nest jonge katjes? Het zijn net bolletjes wol, propvol
energie. Ze schieten alle kanten op: linksom, rechtsom, springen,
draaien, buitelen: liefst met alle vier de poten in een andere
richting. Hun onhandigheid is dolkomisch. Maar een jaar later slaan
ze moeiteloos een vlieg uit de lucht.


 


Of je nu wint of verliest: van
iedere confrontatie leer je iets. Ga dus nooit een confrontatie uit
de weg.


 


Lach niet om de onhandigheid
van een kind: misschien zie je een killer in de dop.


 


Ken je dat: de bang-boos
reflex?


 


Tip.

Als je heel veel rommel moet
opruimen, en je weet niet waar te beginnen, begin dan met het
voorwerp dat zich het dichtste bij bevindt, en werk van daar af in
een rechte lijn verder. Het is nl. het maken van keuzes dat de
meeste energie kost.


 


Wie het ware gezicht van een
godsdienst wil zien, moet naar haar fundamentalisten kijken. En dat
is nooit een leuk gezicht, of het nu in Teheran, Mekka, Jeruzalem,
Rome of Staphorst is.


 


“De vrijheid om je eigen
beperkingen te kiezen”: dat is niet, waar vrijheid mee begint. In
tegendeel: dat is bijna het allerlaatste stukje vrijheid dat je
kunt verwerven.


 


Wie niet kan lezen en
schrijven, kan in de moderne wereld niet als volwaardig burger
meedoen. Dat wordt al lang erkend, en daarom zijn lezen en
schrijven vaardigheden die in het basisonderwijs worden
aangeleerd.


 


Er zijn vrouwen die vooral
financiële geborgenheid zoeken.

Er zijn mannen die vooral emotionele geborgenheid zoeken.

Als die elkaar tegenkomen, dan ligt ruilhandel voor de hand.


 


In de jaren 1960 schoten
plotseling de loonkosten van “gewone arbeiders” omhoog. Sindsdien
is het onbetaalbaar om nog een vakman te laten komen voor kleine
klusjes in huis.


 


Het kunnen gebruiken van
schroevendraaier en hamer is daardoor net zo goed een onmisbare
basisvaardigheid geworden als kunnen lezen en schrijven. Maar drie
generaties verder leert nog steeds niet ieder kind dit op school.
Dat is stupide.


 


En maar klagen, dat er zo
weinig belangstelling is voor technische beroepen.


 


Van ruilen komt huilen, en van
scheiden komt lijden.


 


De Tijdgeest: “Iedereen die
geboren is vóór 1955, en die nog niet dement is, is een Boomer.
Boomers zijn mensen die je moet negeren als ze het niet met je eens
zijn.”


 


Wist je dat er heel mooi
gekleurde spinnetjes zijn? Karmijnrode, kobaltblauwe, en goudgele:
gewoon in ons eigen kikkerlandje.


 


Van ieder mens kun je iets
nuttigs leren.

Van ieder mens.


 


Vrijheid begint met heel basale
dingen: de vrijheid om te eten wanneer je honger hebt, om naar
school te gaan wanneer je iets wilt leren, of om naar een dokter te
gaan als je ziek bent.


 


Tip.

Als je aan het tobben bent,
stel jezelf dan eens de vraag, met wat voor (soort) uitkomst je nu
gelukkig zou zijn.


 


Dan komt de vrijheid om anderen
te ontmoeten, om je mening te geven, en om fouten te maken zonder
angst voor buitensporige bestraffing.


 


Tip.

Problemen met je planning?
Begin iedere dag met iets waar je moeilijk toe komt.


 


Suggestie voor toekomstig
wetenschappelijk onderzoek naar zelfdoding: analyseer de relatieve
frequentie van voornamen van jonge zelfdoders. Zijn de namen van
personages uit films en TV-series misschien
oververtegenwoordigd?


 


De optimale werkhouding:
methodisch in de voorbereiding, pragmatisch in de uitvoering.


 


Demonstreer nooit hoe veilig
iets is: dat is Loki verzoeken.


 


Het allerlaatste stukje
vrijheid dat een mens verwerven kan is de vrijheid om zelf te
bepalen wanneer men sterft.


 


Tip.

As je een relatie wilt, moet je
zorgen dat je mensen ontmoet. Als je een vaste relatie wilt, moet
je zorgen dat je regelmatig dezelfde mensen ontmoet. Word dus lid
van een club, of zo.


 


De beste manier om met een
opschepper af te rekenen is, hem veel verantwoordelijkheid te
geven.


 


Zelfbeheersing is de moeder van
de slanke lijn.


 


Boomer, dat is gewoon een nieuw
woord voor “ouwe lul” resp. “ouwe trut.” Dus als iemand Boomer
tegen je zegt, zeg dan: “Ik wens je een lang leven toe.”


 


Een debiteurenbewaker: “Een
klant is pas een goede klant, als hij heeft betaald.”


 


Tip.

Luister ook zelf eens naar de
adviezen die je anderen geeft.


 


Sinds bedrijven en organisaties
hun administratie deels hebben uitbesteed aan hun klanten resp.
cliënten, is kennis van administratieve principes voor iedere
burger een onmisbare competentie geworden. Toch worden
administratieve vaardigheden niet stelselmatig in het onderwijs
aangeleerd. Dat is stupide.


 


Een selfmade zakenman: “Als je
in zaken een conflict hebt, ga dan niet voor je gelijk, maar voor
je voordeel.”


 


Wie in een gepolariseerde
discussie de waarheid zoekt, wordt ieders vijand.


 


De essentie van democratie is
niet dat de meerderheid beslist, maar dat de meerderheid de
legitieme rechten van minderheden respecteert.


 


Je angst uitdagen is iets
anders dan je angst onder ogen zien.


 


Als er niets is, na de dood,
dan is er dus ook niets om je zorgen over maken.


 


Een CEO: “Uiteindelijk is alle
management personeelsmanagement.”


 


Voor wie beschermd opgroeit,
heeft het leven vaak nog iets extra pijnlijks in petto.


 


Wat onze eenzaamheid verlicht
is de ontmoeting van de ander – niet het begrijpen van de
ander.


 


Mensen die druk op je
uitoefenen verwachten dat je zult toegeven. Als je je dat
realiseert, is het al bijna geen probleem meer.


 


Uiteindelijk komt het allemaal
wel weer goed met het milieu, want op den duur vindt de mens het
toch te lastig worden om zich te blijven voortplanten: geen tijd,
geen zin, te duur.


 


Zelfvertrouwen begint met op
jezelf te vertrouwen, en dan te leren van je fouten.


 


Tip.

Als je tien dingen weggooit,
krijg je waarschijnlijk van één ding later spijt – alleen weet je
natuurlijk nooit, welk ding dat zal zijn. Dat moet je dus afwegen
tegen de last van ze alle tien blijven bewaren.


 


Iedereen heeft het recht te
geloven wat hij wil. Maar laat dan ook een ander dat recht:
godsdienst is voor thuis.


 


Bergkristal: is het gestold
water, of versteend ijs?


 


Een succesvolle ondernemer: “Ik
vraag nooit om enthousiaste kandidaten: geef mij maar harde
werkers.”


 


Sterfbedplanning.

Als je 80 bent, wil je een
huisarts die jou goed kent, die veel ervaring heeft, en die niet op
het punt staat te stoppen met zijn praktijk – dus een jonge
vijftiger, die dan al 20 jaar jouw huisarts is.

Zoek je laatste huisarts dus
uit als je 60 bent, en kies dan een vroege dertiger.


 


Een vakman: “Je kunt tien keer
beter werken voor een doe-het-zelver, dan voor iemand die nooit
zijn handen vuil maakt.”


 


Haat komt altijd uit
jezelf.


 


Het verschil tussen populisten
en democraten is, dat democraten respect hebben voor minderheden,
en populisten niet. Populisme is de dictatuur van de
meerderheid.


 


Om te leven moet je
beleven.


 


Vrijheid geeft niet altijd
vleugels. In de woorden van een paardentrainer: “Een getraind paard
is mét ruiter sneller dan een wild paard zonder ruiter.”


 


Herinneringen worden gemaakt in
het hier-en-nu.


 


Tradities geven ons houvast,
omdat het geruststellende zekerheden zijn in een complexe wereld.
Als dan tradities (Zwarte Piet, vuurwerk, boeren, godsdienst)
verdwijnen op hetzelfde moment dat de wereld nóg complexer wordt,
dan is dat dubbel pijnlijk.


 


Een winkelier: “Iedere
verandering die je aanbrengt in je winkel kost je minstens één
klant. Hoeveel klanten je er mee wint, moet je maar afwachten.”


 


Een gemeenschap functioneert
het beste wanneer de leden onderling solidair zijn. Maar hoe groter
de gemeenschap, hoe moeilijker dat gaat: op maatschappelijk niveau
zouden teveel mensen tussen wal en schip vallen. Daarom hebben we
de solidariteit op maatschappelijk niveau geborgd met instituties.
Dat is de basis van de verzorgingsstaat.


 


Het afbreken van de
verzorgingsstaat is een stap terug in beschaving, een stap terug in
fatsoen, en een stap weg van de realisering van de mensenrechten.
Wie dit rechtvaardigt met een verwijzing naar burenhulp is zowel
cynisch als dom.

 



Zesde Deel

 


De dood is voor het
leven,

wat een lijst is voor een schilderij.


 


Zeg niet: “Alles is klote!”,
maar zeg: “Ik ben op weg naar betere tijden.”


 


Compromisloos is vaak ook
liefdeloos.


 


Ja, er zijn levensvragen. Maar
het nut van de antwoorden daarop wordt overschat.


 


“Gelukkig zijn” is geen
realistisch levensdoel. Gelukkig zijn is iets dat je overkomt, zo
af en toe – als je geluk hebt.


 


De vertroosting van de
evolutie: het individu sterft, maar de soort leeft voort.


 


Je kunt je kansen op geluk wel
verbeteren, bijvoorbeeld door realistische verwachtingen te hebben.
En door je neer te leggen bij wat onvermijdelijk is.


 


Europa.

Het oude continent wordt
herbevolkt met jonge, sterke mensen. Maar wat zullen zij doen met
onze erfenis?

Helaas: niemand kan regeren over het graf.


 


Iemand zijn beperkt je.


 


Levenskunst: dat is problemen
kunnen veranderen in oplossingen.


 


Helaas: niet voor ieder
probleem bestaat een oplossing.


 


“Ieder mens heeft wel iets
goeds: Hitler hield van zijn hond.”

We kunnen beter zoeken naar het slechte in onszelf, dan naar het
goede in Hitler.


 


De dood: dat is ook het einde
van alle nachtmerries.


 


Men zegt dat de tijd alle
wonden heelt. Dat is niet waar, maar toch kan het nuttig zijn om
gewoon wat tijd te laten verstrijken, als het niet goed met je
gaat. Blijf wel de gewone dingen doen, je routines. Verwaarloos
noch jezelf, noch je omgeving, en wacht af. Misschien dat dan, na
verloop van tijd, het evenwicht zich herstelt.


 


Wat je niet kunt begrijpen, kun
je toch ontmoeten.


 


Niets onmenselijks is ons
vreemd.


 


Intens verdriet moet je niet
“verwerken” of “een plaatsje geven.” Intens verdriet vervaagt, heel
langzaam, in de loop van vele jaren – en nooit helemaal. Dus laat
je niets wijsmaken: sommige dingen gaan niet over – nooit.


 


Doodgaan: dat is voor de
laatste keer gaan slapen. Wat een rust!


 


Ken je dit? Je loopt het
ziekenhuis uit, waar zojuist iemand is overleden. De wind is fris,
het licht helder, de hemel hoog; alles is nieuw, alles glanst: je
haalt diep adem, het leven gaat door.


 


Zoals een arm mens zich toch
rijk kan voelen, zo kan een onvrij mens zich toch vrij voelen. Maar
dat is noch een excuus om de arme arm te laten, noch om de onvrije
onvrij te houden.


 


En toen was het plotseling
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