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Hilarisch: met nieuwe lotgevallen van fruitvliegjes, pimpelmeesjes en zilvervisjes.
Dramatisch: over chronisch lijden, en voortschrijdende achteruitgang.
Kritisch: over manipulatie, discriminatie en onbehoorlijk bestuur.
Ontroerend: over de liefde, die niet alles overwint, maar toch het sterkste is dat we kennen.
Met gastoptredens van God en de geest van Shakespeare.




	
Proloog

	We gaan dus op zoek naar de zin van het bestaan. De zin van het bestaan: dat heeft vast iets te maken met cycli. De aarde is rond, het leven is een cirkel: zoiets. 

De seizoenen vormen ook een cirkel. Dus laat ons langs de kringloop van de seizoenen op zoek gaan naar de zin van het bestaan.

Omdat de seizoenen een cirkel vormen, kunnen we beginnen waar we willen. En omdat ik wil eindigen met de Zomer, beginnen we met de Herfst.
 

	
Herfst

	De rozenbottel, in allerlei tinten rood of roze, soms een beetje paarsachtig, is de eerste vrucht van de herfst.

We gaan verder waar we gebleven waren – dus weet je het al, aan welke struik rozenbottels groeien?

Het is de rozenstruik. Rozenbottels zijn de vruchten van de roos.

(Bio-nerds vinden dat een rozenbottel niet een vrucht is – nee, het is een schijnvrucht. Maar aan gene zijde van het graf haalt de geest van Shakespeare wijs zijn schouders op.)

	
Tripsen zijn het beu: ze willen niet meer “onweersbeestjes” genoemd worden. Dat is onnodig kwetsend.

	
De officiële naam van tripsen is Thysanoptera, ofwel rafelvleugeligen. Wetenschappers hebben al vaak opgemerkt dat de tripsen met deze rafelige vleugels niet heel goed kunnen vliegen, maar ze hebben zich niet afgevraagd of ze misschien nog ergens anders voor dienen. En dat is wel zo: het zijn op de eerste plaats communicatie-instrumenten. Door hun vleugels langs elkaar te schuren brengen ze ultrasone geluiden voort, waarmee ze met elkaar kunnen communiceren.
De tripsentaal is bijzonder rijk aan woorden. Door de toonhoogte te variëren kunnen ze bovendien heel fijne nuances aanbrengen, waarmee ze een rijkgeschakeerd palet aan emoties kunnen overbrengen.

	
Twee kinderen heeft onze Tijdgeest voortgebracht: Woke en Hedonisme. Het zijn allebei kinderen van het egocentrisme: het centraal stellen van het eigen Ik

Voor Woke is het eigen Ik het hoogste goed, dat moet worden gecultiveerd in al zijn aspecten. Het moet daartoe worden nageplozen op verborgen drijfveren, en doorvorst naar betekenisvolle samenhangen, om zo een Volledig en Goed Mens te kunnen worden. Maar Woke gaat verder: ook de medemens moet worden nageplozen en doorvorst, om zijn waarde te kunnen bepalen. En wie daarbij te licht wordt bevonden, wordt zonder pardon gecanceld. 

In vergelijking hiermee is Hedonisme een toonbeeld van eenvoud. Voor Hedonisme is verrijking van het eigen Ik met intense ervaringen het hoogste doel. Dit blijft niet beperkt tot zwelgen in de exquise genoegens van dineren in een sterrenrestaurant, de verrukkingen van een expeditie naar de toppen van de Himalaya of naar de diepten van de oceaan, of genieten van de magistrale schoonheid van de Grand Canyon, of van de verleidelijke zandstranden van de Pacific. Nee, Hedonisme wil zich onderdompelen in onmatige emoties van álle soorten, of het nu gaat om diep verdriet om een misbruikt en vermoord kind, of om het goedkope drama van The Passion, om een stille tocht voor de slachtoffers van zinloos geweld, of om een gewonnen wedstrijd van het nationale elftal. 
Dat veel van deze activiteiten in groepsverband worden beleefd heeft niets te maken met gemeenschapszin. De groep is slechts een hulpmiddel om de emotie – de hoogstpersoonlijke, eigen emotie – nog verder te versterken. Er is geen sprake van een band met de anderen, slechts van een resonantie van de eigen gevoelens.

	
Een vast (en gevreesd) onderdeel van het examen Klassieke Etiquette is het eten van een tompouce met mes en vork. Naar verluid was koningin Beatrix (toen nog als prinses) de laatste die voor dit onderdeel een 10 wist te behalen.

	
Een ander berucht onderdeel, het moorkop eten, is al jaren facultatief. Hierbij is het de bedoeling de moorkop juist uit de hand te eten, ongeveer zoals een appel (natuurlijk wel in een papieren servetje gewikkeld). Daarbij bestaat het risico dat de slagroom gaat lekken, of juist naar buiten spuit, met alle nare gevolgen van dien. Dit onderdeel wordt alleen door waaghalzen en branieschoppers gekozen die hopen er extra punten mee te scoren.

	
Tripsen hebben veel vrije tijd. Die gebruiken ze om elkaar verhalen te vertellen uit hun geschiedenis, die miljoenen jaren teruggaat. Ingewikkelde familieverhoudingen spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Tripsen hebben aparte woorden voor het aanduiden van enorm veel familierelaties, zoals de neven en nichten van grootouders van schoonouders, of de broers en zussen van ouders van de schoonfamilie van aangetrouwde neven en nichten. Deze relaties worden zorgvuldig uitgeplozen, methodisch in kaart gebracht, en opgeslagen in het collectieve geheugen.

	
Als kind werd ik voor het slapengaan voorgelezen, meestal door mijn moeder. Wipneus en Pim, Donald Duck en Oom Dagobert, en Iznogut (de vizier die Kalief wilde worden in plaats van de Kalief). Maar er waren ook andere verhalen, verhalen die ik vreselijk vond.

Een van de eerste boeken waar ik kennis mee maakte was het “2e Groot Vertelboek voor het Katholiek Gezin”, uitgegeven in mijn geboortejaar, 1952. Sommige verhalen daarin vond ik zo afschuwelijk, dat ik delen eruit wegknipte. Het toeval heeft bepaald dat ik dat boek nog steeds in mijn bezit heb, met die weggeknipte delen

Een paar jaar geleden ben ik op zoek gegaan naar een compleet exemplaar. Dat bleek nog verrassend makkelijk, dus toen kon ik weer lezen en zien wat ik ooit zo afschuwelijk vond.

	
Het 2e Groot Vertelboek voor het Katholiek Gezin.

“Barbertje wil een ballonnetje”, van Miep van der Heijden.

Barbertje was een meisje van vier jaar. Op de dag dat haar oudere broertje zijn Eerste Communie had gedaan, kreeg zij een ballonnetje. Ze was er heel blij mee, maar toen ze er in de tuin mee aan het spelen was, schoot het touwtje ineens uit haar hand, en het ballonnetje vloog weg. Barbertje was ontroostbaar.

Het ballonnetje landde in een andere tuin, niet ver daar vandaan, bij Marieke, een meisje dat al maanden ziek was. Marieke lag op een bed op wielen, dat voor haar de tuin in was gereden. Ze lag daar al zo lang, dat zij zich hevig verveelde. “Zij verlangde naar iets nieuws. Iets heel bijzonders. En zó groot was dit verlangen, dat zij de ogen sloot en in haar hartje een gebedje vond: “Ach lieve Heertje in Uw grote hemel vol prachtige dingen, ik lig al zó lang in mijn bed. Ik verveel mij zo. Och, geef mij nu eens een verrassing, iets héél bijzonders…” Ze viel in slaap, en toen ze weer wakker werd was daar ineens het ballonnetje, dat ze zo kon pakken. “Wat was die Marieke gelukkig!”

Maar Barbertje was met haar moeder en haar broertje gaan wandelen, in de hoop het ballonnetje terug te vinden. En o wonder: daar zag ze het al, in de armen van een ander meisje dat in een mooie tuin op een bed lag. “Het Ballonnetje!” riep Barbertje. “Dat is voor mij uit de hemel gekomen!” zei Marieke. “Omdat ik altijd ziek ben.” Barbertjes broertje vroeg: “Ben jij altijd ziek?” “Altijd.” “En kun jij nooit meer beter worden?” “Misschien wel, nu ik het ballonnetje heb.” Daar had Barbertje geen verweer tegen. “Je mag het houden,” zei ze dapper. En haar moeder zegt: “Klein, dapper, lief Barbertje. Nu ben jij het rijkste meisje-van-vier-jaar van heel de wereld. In jouw hart woont Jesuke, omdat jij jouw allerliefste ballonnetje aan het zieke meisje hebt gegund.” 

De les was helder: als iemand zielig is, moet je die je liefste bezit geven. Maar dat wilde ik helemaal niet! Ik vond het verhaal zo afschuwelijk, dat ik de tekening van Marieke in haar bed, met het ballonnetje in haar armen, uit het boek had gescheurd. 

	
Dat je dode tripsen zo vaak tegenkomt onder voorwerpen zoals een vaas of een beeldje heeft een even eenvoudige als verheven achtergrond. Ze willen nl. graag in waardigheid sterven: ongestoord en onbespied.

	
Men spreekt van decadentie wanneer een cultuur innerlijk vervalt. De originele levenskracht verdwijnt, en wordt vervangen door een hang naar verfijnde genoegens, en sterke emoties. De maatschappelijke aandacht verschuift daarbij van de gemeenschap naar het individu, van vooruitgang voor allen naar verdieping van de persoonlijke beleving. Typische kenmerken van een decadente samenleving zijn een dalend geboortecijfer, en een toenemend vertrouwen op geïmporteerde arbeidskrachten.

	
Laminaat wordt doorgaans niet op de ondervloer gespijkerd of gelijmd. Laminaat wordt “zwevend” gelegd. (In vaktaal: laminaat is een zelfdragende vloer.)

Voor zilvervisjes is laminaat een extra woonlaag, helemaal alleen voor hen.

	
De strips van Tielse Flipje waren levendig getekend, en de verhaaltjes waren moralistisch van karakter. Juffrouw Schaap was een van de hoofdpersonen: een strenge huishoudster wiens woord wet was. Toen er eens een “schavuit” tot de orde geroepen moest worden, gebeurde dit onder haar leiding. Zij zorgde ervoor dat de “boef” ondersteboven in een grote ton met appelstroop terecht kwam. Het plaatje liet aan duidelijkheid niets te wensen over: alleen zijn benen staken nog boven de ton uit. Angstaanjagend vond ik dat, want met je hoofd in de appelstroop, dan kon je toch geen adem meer halen? Dan stikte je toch? Wat een vreselijke straf! Hoe konden mensen zo hardvochtig zijn, en dan zelfs lachend rondom het slachtoffer dansen?

	
Nederland is kampioen deeltijdwerken. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn gigantisch, maar niemand is tot meer werken te verleiden. En ons geboortecijfer is zo laag, dat de bevolking zou krimpen als er niet voortdurend nieuwe migranten naar ons land zouden komen.

Wie wil er werken, of kinderen baren en opvoeden, als je ook zou kunnen genieten van je vrije tijd? En dus gaan we liever met z’n allen lekker vaak op vakantie, en maken we het massatoerisme tot de nieuwe plaag van deze tijd.

	
Je ziet maar zelden meer dan een zilvervisje tegelijk. Dat is een onderdeel van hun overlevingsstrategie: op die manier loopt de groep niet het risico om in een keer een groot aantal individuen te verliezen.

	
Zolang iedereen luidkeels kan roepen dat we in een dictatuur leven, leven we niet in een dictatuur.

	
Een zilvervisjesval is niet veel meer dan een stukje karton met een plaklaag erop. De meeste zilvervisjes weten ze te ontwijken, maar vandaag zag ik er toch een vastzitten. Ze moet een vreselijke doodsstrijd gehad hebben: ze had haar tere lijfje finaal doormidden getrokken.

	
Voordat de koning (of vroeger de koningin) ergens op werkbezoek komt, komt een hof-functionaris langs om alles voor te bereiden. Dit gebeurt aan de hand van het Handboek Koninklijk Bezoek. Hierin staat o.a. welke faciliteiten de vorst nodig zal hebben op het gebied van persoonlijke verzorging, en welk merk bier ZM wenst te drinken. 
Toen Beatrix eenmaal als vorstin was ingehuldigd, liet zij in het Handboek opnemen, dat men haar onder geen beding een tompouce of moorkop mocht voorzetten. Men diende zich te beperken tot slagroomgebak of appeltaart.

	
MS (multiple sclerose) wordt soms een spierziekte genoemd, maar het is een ziekte van het zenuwstelsel. Dat betekent dat iedere lichaamsfunctie waarbij zenuwen of zintuigen een rol spelen door MS kan worden aangetast.

MS is een chronische, ongeneeslijke ziekte, met meestal een progressief verloop. Dit betekent dat het niet meer overgaat, en meestal alleen maar erger wordt. Waarbij het volstrekt onvoorspelbaar is in welk tempo het erger wordt, of wat voor symptomen zich zullen voordoen. 

Niet meer kunnen lopen? Niet meer kunnen staan? Jezelf in bed niet meer kunnen omdraaien? 
Niet meer kunnen praten? Niet meer kunnen slikken? Niet meer kunnen lezen? Blind worden? 
Alles uit je handen laten vallen, draaierigheid, evenwichtsstoornissen?
Geen gevoel meer op je huid? Voortdurend een jeukend of branderig gevoel op je huid? Of het gevoel dat je huid nat is, terwijl dat niet zo is?
Pijn in je benen, spasmen (onwillekeurige spiersamentrekkingen) in je handen, moeite met plassen, darmproblemen?
Het kan allemaal. En ook allemaal tegelijk. En nog veel meer. 

	
Bijna anderhalf jaar na mijn geboorte kreeg ik een broertje, Anton. Maar hij overleed vrijwel direct na zijn geboorte. Voor het gemak (van de Burgerlijke Stand) werd aangenomen dat hij dood ter wereld was gekomen. Dan hoefde er niet zowel een geboorteakte als een overlijdensakte te worden opgemaakt, en kon worden volstaan met een overlijdensakte. Voor datzelfde gemak werd ook zijn naam niet opgetekend. In de papieren werkelijkheid van de Burgerlijke Stand heette hij NN. Zelfs zijn geslacht werd niet genoteerd. Maar wij wisten dat het een jongetje was, en dat hij Anton heette.
Die naam had ook echt betekenis. Ik was vernoemd naar de vader van mijn vader, en het volgende jongetje moest dus vernoemd worden naar de vader van mijn moeder. En die heette Anton.
11 maanden later al werd het derde kind van mijn ouders geboren, weer een jongetje. En omdat de naam van mijn moeder’s vader nog niet in ons gezin voortleefde, werd hij Toon genoemd. Niet Anton: daar was er al een van geweest. 
Enerzijds belastte dit mijn broertje met de last om iemands vervanger te zijn. Anderzijds bestendigde het het unieke van Anton. Ook al had hij maar heel even geleefd, Anton bleef een apart individu.

Maar niet voor de Kerk. In de administratie van de Burgerlijke Stand is Anton tenminste nog terug te vinden, zij het als “NN Willockx.” Maar in de Kerkelijke administratie ontbreekt hij volledig. Hij was namelijk niet gedoopt: daar had de tijd voor ontbroken. Dus toen mijn vader, na aangifte gedaan te hebben van zijn geboorte en dood, met het lichaampje in een kartonnen doos achter op zijn fiets naar de pastorie reed, moest hij het daar achterlaten in de wetenschap dat het, zonder enige plechtigheid, aan de rand van het kerkhof op een ongemarkeerde plek in de grond zou verdwijnen. In ongewijde grond. Want wie niet gedoopt was, was geen lid van de Kerk geworden, en kon dus niet in de hemel komen. 

Volgens de heersende katholieke opvattingen van die tijd zou de ziel van het kind voor eeuwig verblijven in het zgn. voorgeborchte, gedoemd om weliswaar gelukkig te zijn, maar zonder de heerlijkheid Gods te kunnen aanschouwen.

Mijn ouders wisten dit, maar ze hielden dat voor zichzelf. Wij kinderen hebben het nooit van ze te horen gekregen.

	
Heb je wel eens goed naar een baby-zilvervisje gekeken? Die zijn zóó schattig…! Zoals ze wriggelend over de vloer schuifelen met hun gladde, lieve jonge lijfjes… Maar ze zijn natuurlijk ook nog heel kwetsbaar. Daarom heeft Moeder Natuur ze toegerust met speciale talenten. Een daarvan is het vermogen om een ultrasone kreet af te geven. Daarmee kunnen ze hun moeder roepen, als er gevaar dreigt. En ze kennen een kunstje dat de volwassen zilvervisjes niet meer beheersen: ze kunnen centimeters ver wegspringen.

	
Een van de meest voorkomende symptomen van MS is moeheid. Diepe moeheid, moeheid die soms zo intens wordt dat het pijn doet. Het kan moeheid van je hele lijf zijn, of moeheid die in je benen of armen zit. En moeheid in je hoofd: te moe om nog te denken, te moe om om je heen te kijken, te moe om nog iets op te nemen.

	
O, jij bent ook wel eens moe? Ja? Is dat dan ook van die wanhopig makende moeheid, van die laat-me-nu-alsjeblieft-maar-doodgaan-moeheid?

	
“Going concern” (letterlijk: “lopend bedrijf”) is een term uit de accountancy. Het is de aanname dat een organisatie haar activiteiten nog voor onbepaalde tijd kan voortzetten vanuit een langeretermijn perspectief. Voor een accountant betekent dit o.a. dat de bezittingen van het bedrijf niet afgewaardeerd hoeven te worden naar liquidatiewaarde.

De meeste mensen beschouwen hun eigen leven als “going concern”: we waarderen ons leven, ervan uitgaand dat het nog voor onbepaalde tijd zal doorgaan. Onze talenten kunnen nog tot ontwikkeling gebracht worden. Onze plannen kunnen nog worden uitgevoerd. Onze kansen kunnen nog ten goede keren. Er kan nog van alles gebeuren, er is nog van alles mogelijk.

Dat verandert, als je een chronische ziekte krijgt.

	
Het klinkt zo simpel, onschuldig bijna: een chronische, progressieve aandoening. Maar het betekent verlies: verlies nu, met uitzicht op meer verlies later. 

Verlies van wat een ander niet eens opmerkt: vrij te zijn van pijn, en onbevangen de dag tegemoet kunnen treden. Verlies van mogelijkheden, van kansen die je pakken kunt. Verlies van horizon, verlies van de basisrust onder je bestaan. 

Iedereen weet dat de toekomst onzeker is, maar de meeste mensen staan daar niet dagelijks bij stil. Jij wel, met je ongeneeslijke, chronische ziekte. Jouw bestaan is geen “going concern” meer.

	
Toen ik ’s morgens beneden kwam, zag ik in de keuken iets afschuwelijks. Vlak voor het aanrecht lag het gekromde lijfje van een baby-zilvervisje. Minuscule schuimspoortjes getuigden van een vreselijke doodsstrijd. Toen ik dichterbij kwam, zag ik was er was gebeurd: het arme ding had zich verslikt in een hagelslagje.

	
“Nooit meer Auschwitz” betekent niet: nooit meer Jodenvervolging. “Nooit meer Auschwitz” betekent: nooit meer vervolging.
Stel, dat er in Nederland een partij aan de macht zou komen die de Moslims in de samenleving zou willen isoleren, hen zou willen opsluiten in concentratiekampen, en zou willen vermoorden. Hoeveel Nederlanders zouden dan hun eigen veiligheid en leven op het spel zetten, om hun Moslim medemensen te beschermen?

	
We hadden een Heeroom. Dat was zoiets als een suikeroom, maar dan zonder geld. Een Heeroom was een familielid – niet per se een oom – die priester was. Onze Heeroom was een neef van mijn moeder. Af en toe kwam hij op bezoek, in een lang zwart gewaad met veel knoopjes. Hij bracht dan altijd iets van “devotie” mee, zoals een rozenkrans, of mooie bidprentjes. En eenmaal een heus stripverhaal: “De Martelaren van Oeganda.” Mijn ouders zagen er geen kwaad in, en lieten mij de strip houden.

De strip vertelde, in 164 taferelen, verlucht met sombere zwartwit tekeningetjes, het waargebeurde verhaal van de gruwelijke marteldood van enkele tientallen jonge dienaren aan het hof van een Afrikaanse koning, eind 19e eeuw. Deze “pages” waren bekeerd tot het Christelijke geloof, en werden om die reden vermoord. De meesten werden in rieten matten gewikkeld, waarna ze boven een vuurtje langzaam verbrand werden.

In het stripverhaal zijn een aantal zaken aangepast. Zo wordt de leeftijd van de pages nergens genoemd, maar de suggestie wordt gewekt dat het om kinderen gaat. In werkelijkheid waren de meesten in de twintig. Het stripverhaal was geschreven voor Katholieke kinderen, om hen als lichtend voorbeeld te dienen. Om de identificatie met de slachtoffers te vergemakkelijken was het dus wenselijk om hun leeftijd lager voor te stellen.

Bij tafereel 116 lezen we hoe een vader probeert zijn zoon van de brandstapel te redden:
“Plotseling baande een man zich een weg doorheen het volk, Moukajjanga, de baas. Hij holde naar de bussel van zijn zoon, Mbaga, De ongelukkige vader was gek van wanhoop. Hij sleurde met rukken het riet van het lichaam van zijn zoon uiteen en sloot hem in zijn armen: “Mbaga, mijn zoon, heb medelijden met uw vader,” snikte hij. Mbaga, geknield voor zijn vader, antwoordde: “Dood me maar vlug, vader, ik wil sterven voor Jezus Christus…”

Hoe hoog kun je de lat leggen?

	
Drie dagen geleden stuurden we haar een verjaardagskaart. Vandaag kregen we een rouwkaart terug. Ze heeft onze kaart niet meer gezien. Het gezelschap van MenSen is weer één lid kleiner.

	
De rouwkaart bevatte ook de langzaamaan verplichte tekst: “Aansluitend heffen wij het glas om haar leven te vieren in Café ...” 
Ik hoop dat haar kinderen hun laatste tien jaren mogen meemaken wat hun moeder meemaakte: niet meer kunnen staan, niet meer kunnen zitten, bijna niet meer kunnen praten, alleen liggend in een groot, leeg bed in een groot, leeg huis in een godverlaten leeg Zeeuws plattelandsdorp. Eens kijken of zij dan vinden dat er iets te vieren valt aan zo’n bestaan.

	
Hoe lang nog, is de weg naar beneden?

Je hebt nu een elektrische binnenrolstoel. Hij staat in de gang, onder een grote foto van zo’n dertig jaar geleden, waarop je in de bergen te zien bent, lopend naar de in wolken gehulde Frans-Italiaanse grens.
Hoe lang nog, is de weg naar beneden?

	
Wie chronisch ziek wordt, krijgt (in dit land) te maken met die grote uitvinding van deze tijd: de participatiemaatschappij.

De participatiemaatschappij. Het motto van de participatiemaatschappij is: We Doen Het Samen. “We” is: de overheid en de burger. Waarbij de overheid de regels bepaalt. En in de zorg is de hoofdregel: we doen het met marktwerking.

	
Marktwerking in de zorg, hoe werkt dat nou?
Heel simpel. Je hebt 3 partijen: de zorgverzekeraar, de hulpverlener en de patiënt. De eerste beheert het budget, en knijpt daarmee de tweede uit. De derde betaalt de rekening.

De gevolgen zijn bekend: slecht leverbare medicijnen, te weinig huisartsen, en lange wachtlijsten. Maar niet getreurd: de belastingen kunnen hierdoor laag blijven, dus iedereen die gezond is kan met volle teugen genieten van het leven.

	
Woke en Hedonisme hebben meer gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo zijn ze allebei liever met zichzelf bezig dan met het baren en opvoeden van kinderen. Maar er zijn ook belangrijke verschillen. Hedonisme droomt van meer van hetzelfde. Woke droomt van de revolutie.

	
Een rolstoel is een mooi ding. Het kan je een flink stuk zelfstandigheid teruggeven. Maar het heeft zijn beperkingen. Let maar eens op hoe vaak je iemand met een rolstoel buiten ziet als het regent. In de regen is het een drama, zeker met een handbewogen rolstoel. Zowel de wielen als de hoepels aan de wielen worden nat. Als je dan voortdurend met je handen over de hoepels gaat, word je zeiknat. En vies. Ongelooflijk vies.

	
De verpleegkundigen noemen het, vergoelijkend, “de roos”, of zelfs “het roosje”. Maar de geest van Shakespeare weent bittere tranen, en mijn hart huilt om wat het scherpe mes heeft aangericht op je tere huid.

	
Ons is een rozentuin beloofd. “U zult zien hoe u ervan opknapt!”

	
De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is er o.a. voor hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen. Deze wet bepaalt, dat de gehandicapte of chronisch zieke recht heeft op “de goedkoopste adequate voorziening”. De wetgever heeft daarmee bedoeld: de goedkoopste voorziening die geschikt is. 

Maar de leverancier van hulpmiddelen (die in opdracht van de gemeente de wet uitvoert) heeft er belang bij om het goedkoopste hulpmiddel in te zetten. En het goedkoopste hulpmiddel is een hulpmiddel dat niets meer kost. M.a.w.: een hulpmiddel dat al afgeschreven is. Daarom wordt altijd eerst gekeken wat er nog “in het depot” aanwezig is. Niet zelden wordt er dan voor een hulpmiddel gekozen dat alleen maar goedkoop is, en niet (meer) adequaat. Bedrijven speculeren erop dat de klant toch niet durft te protesteren. En vaak is dat ook zo. Nogal wat ouderen zijn bang om als “lastig” gezien te worden. Dan krijgen ze de volgende keer misschien wel helemaal niets, of ze moeten extra lang wachten…
En zo is iedereen tevreden: de gemeente omdat de kosten laag blijven, en de leverancier omdat hij winst kan maken. En de cliënt betaalt het gelag.

	
Toen ik 13 of 14 was, las ik het boek De Fuik, van Oreste Pinto. Het maakte diepe indruk op me.
Pinto was tijdens de Tweede Wereldoorlog officier van de Nederlandse Veiligheidsdienst. Hij werkte in Londen, waar hij Nederlanders ondervroeg die naar Engeland waren gevlucht, om zo eventuele spionnen te ontmaskeren.

Een verhaal dat me bijzonder goed is bijgebleven was dat van iemand die beweerde dat hij kelner was. Hij moest een plattegrond tekenen van het restaurant waar hij had gewerkt, en daarop aangeven welke route hij nam naar een bepaald tafeltje. En een paar maanden later moest hij dat nog een keer, en werden de tekeningen vergeleken. Wie bij zo’n test door de mand viel, was een spion, en werd opgehangen.

Ik leerde hieruit een belangrijke les, die me mijn hele leven is bijgebleven: je moet altijd kunnen vertellen hoe, en waarom, je iets doet. Dus let op, prent het jezelf in, en repeteer je verhaal. Je leven kan ervan afhangen.

	
Wie een chronische ziekte heeft is in veel opzichten afhankelijk: van medicijnen, van hulpmiddelen en van hulpverleners. En door de marktwerking in de zorg is de beschikbaarheid van al die zaken onzekerder geworden dan ooit. Maar dat geeft niet: We Doen Het Samen. Samen zetten we de schouders eronder, dat is de kracht van de participatiemaatschappij.  En met al dat participeren zorgen we er samen voor dat de grote meerderheid van de bevolking zich dankzij lage belastingen een slag in de rondte kan feesten, terwijl zij die zich niet kunnen verweren het gelag betalen.

	
Er is een geheel nieuwe loot aan de boom van menselijke bedrijvigheid aan het ontstaan. Iedere economie begint met productie: van voedsel, kleding, huisraad, onderdak. Later komt daar dienstverlening bij: vervoer, zorg, onderwijs. Maar nu ontstaat er iets nieuws: beleving. 
In restaurants was sfeer altijd al een belangrijk onderdeel van de ervaring. De aankleding, het licht, zachte muziek, zorgzaam bedienend personeel: het voegde allemaal iets toe aan de beleving van het lekkere eten. Maar de kwaliteit van dat eten was wel hoofdzaak: naar een restaurant ging je op de eerste plaats om goed te eten. Dat is nu aan het veranderen. Er zijn al restaurants waar men zoveel werk maakt van de presentatie, dat er voor de kwaliteit van het voedsel niet genoeg aandacht overblijft. Het accent van de ervaring is daarmee verschoven van het oorspronkelijk primaire doel naar de beleving er omheen.

	
Als in een restaurant de beleving belangrijker wordt dan de kwaliteit van het voedsel, dan is dat gewoon een verdienmodel voor slimme ondernemers. Maar er zijn ook andere, zwaarwegender sectoren waar de kwaliteit van de primaire activiteit begint te lijden onder het belang dat aan de beleving wordt toegedicht. Scholen bijvoorbeeld: ook daar draait het allemaal om beleving, om leuke en spannende dingen doen, en om vrienden ontmoeten. Leren is bijzaak geworden. Dan is het dus niet vreemd dat kinderen niet goed meer kunnen lezen, schrijven en rekenen.

	
Met een chronische ziekte heb je maar weinig vrije tijd. Dat heeft een aantal samenhangende oorzaken.

Als je in je bewegingen beperkt bent, of vaak moe bent, kost alles wat je moet doen – aan- of uitkleden, brood smeren, een boodschap doen – meer tijd.

Dan is er de tijd die je kwijt bent aan het managen van je behandeling: medicijnen bestellen en ophalen, afspraken maken met huisarts, specialist, fysiotherapeut en ziekenhuis, en machtigingen aanvragen bij de ziektekostenverzekeraar.

Vervolgens moet je naar al die hulpverleners toe. En overal moet je wachten, tot je aan de beurt bent.

Dan  is er het corrigeren van andermans fouten: de huisarts die geen herhalingen bij je medicijnen heeft gedaan, of de apotheek die een medicijn vergeten is, of de ziektekostenverzekeraar die weer eens een declaratie niet goed verwerkt heeft.

Soms moet je ook in het geweer komen tegen botte tegenwerking, bijv. van een hulpmiddelenverstrekker die je probeert af te schepen met een ondeugdelijk, maar goedkoop alternatief, of van de ziektekostenverzekeraar die een aanvraag voor een machtiging eerst maar eens afwijst, in de hoop dat je het erbij laat zitten.

En, niet te vergeten: het wachten op de taxi van het regiovervoer of het zittend ziekenvervoer, die altijd via een grote omweg rijdt omdat er ook nog iemand anders moet worden opgehaald of afgezet, zodat je altijd een uur te vroeg weg moet, en een uur te laat terug bent.

Als je dan aan het eind van de dag nog wat tijd over hebt, ben je te moe om er iets leuks mee te doen.

	
Ik was eens in een museum, in een zaal met Middeleeuwse voorwerpen. Een vader met twee jonge jongens – basisschoolleeftijd – kwam binnen. De oudste van de twee wees: ”Kijk, een zwaard!” De vader las het bijschrift, en zei dat het een beulszwaard was. “Wat is dat?” vroeg de jongste. “Daarmee hakte de beul de hoofden af van boeven.” De oudste liep al verder, naar de volgende ruimte, zijn vader meetrekkend. Daardoor hoorde deze niet wat zijn jongste zoon zei, met een gekweld stemmetje: “Moest ik dat dan ook?”

Even later was de zaal weer leeg. Maar zijn woorden galmden nog in mijn hoofd: “Moest ik dat dan ook?”

	
Nog een stap verder dan het benadrukken van de beleving van een activiteit, is het geheel vervangen van de activiteit zelf door beleving. Dit gebeurt wanneer mensen bloggers gaan volgen. De blogger leeft zijn of haar leven, en laat anderen daarin meekijken. Dit is een soort “leven uit de tweede hand”. De volgende stap is, dat bloggers zich zullen laten betalen om gevolgd te worden. Dan neem je een abonnement op het leven van een ander. Wel met alle hoogstpersoonlijke details natuurlijk – maar zonder zelf enig persoonlijk risico te lopen.

	
Dus nog even recapituleren.
Men spreekt van decadentie wanneer een cultuur innerlijk vervalt. De originele levenskracht verdwijnt, en wordt vervangen door een hang naar verfijnde genoegens, en sterke emoties. De maatschappelijke aandacht verschuift van de gemeenschap naar het individu, van vooruitgang voor allen naar verdieping van de persoonlijke beleving. Typische kenmerken van een decadente samenleving zijn een dalend geboortecijfer, en een toenemend vertrouwen op geïmporteerde arbeidskrachten.

	
Lief, mijn lief,
als ik aan je lot denk,
moet ik huilen.

	
Vandaag ben je 75 geworden. We hebben afgesproken dat dit je laatste kroonjaar is.

	
Hoe werkt discriminatie?
Discriminatie begint met negatieve gevoelens over een groep mensen, bijv. homo’s, of Marokkanen, of klimaatactivisten. Dit kunnen bijv. gevoelens zijn van minachting, haat of angst. Deze gevoelens worden vervolgens onderbouwd met negatieve opvattingen: “homo’s zijn …”, “Marokkanen zijn …”, “klimaatactivisten zijn …” Deze negatieve opvattingen worden dan weer gebruikt als rechtvaardiging om de ander weg te zetten als minderwaardig, als minder waard. En daarom is een slechte behandeling van deze mensen geoorloofd, bijv. in de vorm van beledigingen, of van fysiek geweld, of van uitsluiting. 

Discriminatie begint dus met negatieve gevoelens over een groep (homo’s, Marokkanen, klimaatactivisten…), die vertaald worden in negatieve opvattingen (want opvattingen zijn makkelijker te hanteren dan emoties) en die vervolgens tot uiting komen in gedrag jegens die groep of een van haar leden.

	
Discriminatie begint dus met gedachten, maar is niet die gedachten. Discriminatie is handelen (of nalaten te handelen) met achterstelling van een bepaalde groep als doel of gevolg. Als iemand negatieve gedachten heeft over anderen, maar niet handelt naar die gedachten, dan heeft de maatschappij daar geen hinder van. Als de maatschappij er geen hinder van heeft, gaat het niet aan om die gedachten te verbieden. Dit valt onder de vrijheid van mening (niet te verwarren met de vrijheid van meningsuiting.) In zijn gedachten is ieder mens principieel volkomen vrij. Als er een gedachtenpolitie ontstaat, is de vrijheid dood.

Maar wat nu, als iemand discriminerende opvattingen wil uiten, wil verspreiden? Stel, dat iemand van mening is dat mensen die roken onverantwoordelijk zijn, en asociaal. Zolang men daar verder niets mee doet, is het hebben van deze opvatting vrij. 

Maar als iemand het idee zou gaan verspreiden dat rokers een gevaar zijn voor de samenleving, en daarom in hun burgerrechten beperkt zouden moeten worden (bijv. dat hen het kiesrecht zou moeten worden ontnomen, of dat ze in aparte wijken zouden moeten gaan wonen), dan zou dat een uiting van discriminatie zijn, en dus verboden moeten worden.

Op dit moment is het uiten van de mening dat rokers onverantwoordelijk en asociaal zijn nog aanvaardbaar, omdat er geen maatschappelijke stroming is die de burgerrechten van rokers wil inperken. Zou die stroming er wel zijn, dan verandert dit. Dan is het uiten van deze mening iets wat bijdraagt aan het klimaat waarin de discriminerende stroming kan gedijen.

De vrijheid om deze mening te uiten is daarmee mede afhankelijk van de maatschappelijke context.

	
1 oktober is Wereldzilvervisjesdag. De Razende Reporters van de Zilvervisjesgazet stuiven dan alle kanten op om het nieuws van deze dag te verslaan, heet van de voelspriet! 
Ook in sociëteit “Het Zilveren Vissertje” is het ’t gesprek van de dag. Alleen aan de oude Joris Gauwweg gaat het voorbij, maar die zit dan ook licht-kwijlend verdiept in “De scabreuze avonturen van Mina Wriggel.” 

	
Op een bepaald moment werd in het publieke debat discriminatie gekoppeld aan het slavernijverleden. Deze koppeling is niet ontstaan in een Nederlandse context. Het komt uit de VS, waar het een onderdeel is van de Black Lives Matter beweging. Dat is te begrijpen, want in de VS zijn de effecten van de slavernij in de gekleurde gemeenschap nog springlevend. 

	
De dood van George Floyd op 25 mei 2020 gaf de al bestaande Black Lives Matter beweging een enorme impuls. De beelden van zijn langgerekt sterven onder de knie van een onverschillige politieman (“I can’t breathe...”) gingen de wereld over. Dit viel precies in de eerste coronagolf. En in Nederland viel het samen met het einde van de “intelligente lockdown”.

Vanaf 1 juni 2020 mocht de horeca vanaf twaalf uur 's middags weer zijn deuren openen. Tevens mochten in alle publieke gebouwen weer maximaal dertig personen bij elkaar komen.
Op diezelfde 1e juni, Tweede Pinksterdag, werd er op de Dam in Amsterdam een protest gehouden naar aanleiding van de dood van George Floyd.

Met name jongeren hadden tijdens de lockdown het sociaal contact met anderen enorm gemist. Toen ze “eindelijk” weer naar buiten mochten, ging dit gepaard met een euforische ontlading. En de eerste massale activiteit die zich aandiende was het protest naar aanleiding van de dood van George Floyd. Duizenden blanke jongens en meisjes liepen met protestborden waarop te lezen stond: “Black lives matter!”, en ”I can’t breathe…” 
Zelden heeft een hype zo’n onstuimige start gekend.

	
Waarom kan het moment dat je naar bed moet gaan zo vreselijk zijn?
Het is het definitieve einde van de dag, en daarmee van de hoop die iedere nieuwe dag brengt: hoop op verlossing, op vervulling, op geluk. Als dat niet gebeurd is die dag – als dat wéér niet gebeurd is die dag – dan is dat inderdaad vreselijk.
Daarom gaan zo veel ongelukkigen ’s avonds toch maar weer naar de kroeg.

	
Bij misbruik van persoonsgegevens denken we in de eerste plaats aan misbruik door instanties (de Belastingdienst, het UWV) en grote bedrijven (Google, Facebook). Maar er is ook een heel andere categorie misbruik: klein, persoonlijk, geniepig. Deze vorm van misbruik betreft bijv. medische gegevens, en bankgegevens. Vaak gaat het alleen om gluren, om genieten van het feit dat men iets weet wat men niet zou mogen weten. Gluren is kwalijk, maar soms gaat het veel verder.

Een praktijkvoorbeeld.
Een ondernemer is getrouwd met een apothekersassistente. Hij heeft een conflict met een medewerker. De apothekersassistente komt toevallig de naam van deze medewerker tegen in een medisch dossier. Zij geeft diens medicatiegegevens door aan haar echtgenoot. Deze concludeert dat het mogelijk de moeite zal lonen om de medewerker verder onder druk te zetten, zodat deze misschien zelf ontslag zal nemen.

Een ander praktijkvoorbeeld.
Een medisch specialist is getrouwd met een ondernemer. Omdat beiden een verschillende achternaam gebruiken, is hun relatie voor anderen niet direct kenbaar. Een medewerker van het bedrijf van de ondernemer is ziek geworden, en de behandelend specialist is toevallig de echtgenoot van de ondernemer. Zij vertelt haar man wat de diagnose is. Op grond van die diagnose, met de bijbehorende ongunstige prognose, besluit hij aan te sturen op ontslag.

Deze voorbeelden illustreren twee belangrijke wetmatigheden op het gebied van privacy in een persoonlijke context. De eerste is, dat het respect voor andermans privacy alleen geldt voor hen, in wie men toch al niet geïnteresseerd is. De tweede is, dat ieder eigenbelang zwaarder weegt dan andermans privacybelang.

	
Ik ben nooit alleen: ik heb altijd mensen in mijn hoofd. Mensen met meningen, met vragen, met schamper commentaar. Mensen aan wie ik uit moet leggen wat ik doe, tegenover wie ik moet verdedigen wat ik doe. Het kan om een collega of oud-collega gaan, om een buurman, of iemand die ik in een winkel heb ontmoet.

Ik heb eens een vriend in de steek gelaten. Sindsdien verblijft hij regelmatig in mijn hoofd: een dag, een week, soms zelfs langer. Dan moet ik hem alles vertellen wat ik doe, en uitleggen waarom ik het doe. Bij wijze van penitentie.

	
Turken en Marokkanen zijn in het verleden niet op grote schaal door Europeanen tot slaaf gemaakt. Toch hebben ook zij in Nederland te maken met discriminatie. Van die discriminatie staat dus in ieder geval vast dat deze niet voortkomt uit het slavernijverleden.

Hoe weten we dan zo zeker dat in Nederland de discriminatie van mensen met een Surinaamse, Antilliaanse of Afrikaanse achtergrond wél voortkomt uit het slavernijverleden?

	
De koppeling, in een Nederlandse context, van het slavernijverleden aan discriminatie lijkt voortgekomen uit de diepe frustraties van mensen van kleur die zich niet gehoord en niet gezien voelen. Zij hebben hun pijn daarmee omgevormd tot een wapen. Die pijn is echt, maar deze komt voort uit de confrontatie met hedendaags onbegrip, hedendaagse onverschilligheid, en hedendaagse rancuneuze kwaadaardigheid, kortom: hedendaagse discriminatie. 

	
Discriminatie is een gruwel.
Slavernij is een gruwel.
Er is veel discriminatie, in allerlei vormen, en op allerlei niveaus, in Nederland. Maar die discriminatie komt uit het hier-en-nu, niet uit het verleden. De discriminatie in Nederland komt niet voort uit het slavernijverleden. De Nederlandse situatie is onvergelijkbaar met de Amerikaanse, waar er wel een duidelijk verband is tussen slavernij in het verleden, en achterstelling in het heden. De discriminatie in Nederland is doodgewone, ordinaire huis-tuin-en-keuken discriminatie: verwerpelijk en walgelijk. En deze verwerpelijke en walgelijke huis-tuin-en-keuken discriminatie moet met alle geëigende middelen bestreden worden.

	
De duif op het balkon kijkt me verwijtend aan: ik heb wéér geen nootjes voor hem klaargelegd. Met afhangende schouders sloft hij naar de dichte balkondeur. Theatraal loopt hij vlak voor de deur een paar keer heen en weer. Dan fladdert hij naar de balustrade, waar hij ineengedoken naar me gaat zitten kijken. Besef ik eigenlijk wel, hoe verschrikkelijk harteloos ik ben? Even schudt hij zijn veren, vol afschuw over zoveel onrecht. Dan geeft hij het op, en vliegt wankel weg, een ongewisse toekomst tegemoet…

	
Voor een zoektocht naar de zin van het bestaan geldt hetzelfde als voor het beklimmen van een berg, of voor een trektocht op de fiets naar Timboektoe: het gaat om de reis, niet om het reisdoel. 
En dat is maar goed ook.

	
Lastig: vervelende mensen hebben evenveel rechten als aardige mensen.

	
“Zolang er leven is, is er hoop”, zei de veroordeelde terwijl hij het schavot opstapte.

	
Vanochtend zag ik een koolmeesje op de reling van het balkon komen zitten, kopje schuin: “Hé, nog niets?!” Nog even geduld, kleine vriend, nog even geduld…

	
Winter

	Wanneer begint de winter eigenlijk?
Het is maar, aan wie je het vraagt. Voor astronomen begint de winter ongeveer op 22 december. Voor meteorologen op 1 december. Maar voor kleine vogeltjes zodra de eerste pindanetjes worden opgehangen. 

Vandaag is het weer zover. Pinda’s, pindakaas, vetbolletje, diverse zaadjes: het vliegend buffet is weer geopend!

	
De zilvervisjes worden nu echt een plaag. Daarom heb ik mijn huis omgedoopt tot Fort Europa. Langs alle buitengrenzen heb ik de plinten ingespoten met gif. Voor de volhouders die daar toch doorheen weten te breken heb ik op strategische plaatsen lokdoosjes neergezet, met een klein bordje erbij: “Vluchtelingen opvangkamp.” En in héél kleine lettertjes staat daar onder: “Lesbos” of “Lampedusa”. Ze kunnen dus niet zeggen, dat ze niet gewaarschuwd waren.

	
Het demonstratief verbranden, of op andere wijze opzettelijk en kwaadwillig vernietigen of beschadigen van een boek (zoals bijv. de Koran), zou niet beschermd moeten worden onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbranden van een boek is niet het uiten van een mening, maar het toepassen van geweld tegen een mening. 

Men mag ieder boek bekritiseren of belachelijk maken, maar niet vernietigen. Men mag meningen bekritiseren of bespotten, maar niet vernietigen, niet vervolgen. Zoals men geen mensen mag vernietigen (doden) of vervolgen om hun mening.

Meningen kunnen niet bestaan zonder mensen die deze meningen als de waarheid zien. Daarom moet het vernietigen of vervolgen van een mening evenzeer worden verboden als het vernietigen of vervolgen van mensen. 

Geweld valt niet onder de vrijheid van meningsuiting. Zo simpel is het.

	
Ik was nog net op tijd. Vlak voor het baby-zilvervisje onder de plint kon verdwijnen had ik het te pakken: pets! Tevreden liep ik naar de prullenbak, om het stuk toiletpapier met het lijkje erin weg te gooien. Maar toen zag ik plotseling nóg een zilvervis, een hele grote deze keer. Wat vreemd… Maar ineens begreep ik het: dit was de moeder die de ultrasone doodskreet van haar baby had gehoord. En zonder pardon smoorde ik de moeder in hetzelfde stuk papier als haar kind. Opgeruimd staat netjes!

	
Ze zei: “Wat jammer, dat we zo samen oud moeten worden.”

Dan breek ik.

	
“Huil je?” vraagt ze.
“Nee,” zeg ik, “het zijn de pollen.”
Ik moet sterk zijn. Anders word ik gek van verdriet.

Mijn god, mijn god, wat hebt gij ons aangedaan?

	
Als je van mensen af wil, deel dan je verdriet met hen: succes gegarandeerd.

	
Er zijn vier vormen van verdriet: je eigen verdriet, het verdriet van de ander, het gedeelde verdriet, en het verdriet om de ander. Dit zijn de windstreken op het kompas van verdriet.

	
Angst en verdriet beheersen mijn dagen:
verdriet om wat al verloren is gegaan,
angst voor het verlies dat nog gaat komen.
Verlies, verliezen, verloren: een leven van verlies, levend verlies.

Mijn lief, mijn lief: waarheen, waarheen?
Hoe ver nog, hoe ver nog?

	
Verdriet om wat verloren is gegaan, het is er in soorten en maten. Samen fietsen, samen wandelen, hand-in-hand lopen. Naar een terras gaan zonder eerst te kijken of ze een gehandicaptentoilet hebben. Een winkel met een hoge drempel of een trapje binnengaan, zonder erbij na te denken. Het slechtere zien, de buikpijn, de pijn in de benen, het niet meer kunnen herkennen van gezichten, en de moeheid. Die ellendige, steeds terugkerende moeheid, een moeheid die pijn doet, die niet meer van pijn te onderscheiden is, en die niemand, helemaal niemand begrijpt. “Ja, dat ken ik, ik ben ook soms zo moe…” Nee trut, je begrijpt het niet. Hou alsjeblieft je mond dat je het begrijpt: je begrijpt het niet.

	
Hoezo, verdriet een plaatsje geven? Diep verdriet kan zo overweldigend zijn, dat er voor jezelf geen plaats meer is. Onder de druk van intens verdriet kan je “zelf” verkruimelen, de stukjes verwaaiend in de wind. Dan is alleen het verdriet er nog, brandend als de zon op een lege zoutvlakte.

	
Ze huilt, en huilt, en huilt. Ze kan niet stoppen met huilen. En ik? Wat kan ik anders doen dan meehuilen? Maar niet de hele tijd, en niet hardop: ik moet blijven doen, blijven doen…

	
Soms heb ik het gevoel dat “het mis is”, zonder dat er concreet iets aan de hand is. Dat is dan uit gewoonte: ik heb dat gevoel al zo vaak gehad, dat het soms vanzelf opkomt.

	
Zalig Kerstfeest

Kaarsjes in het halfduister
The Messiah van Händel
Stemmen als bazuinen
Een dam tegen de tranen
Nauwelijks bedwongen:
Zalig Kerstfeest.

Het orgel van Bach schrijdt plechtig voort
Buiten vliegen vogeltjes af en aan
Blij met de dis van vet en zaadjes:
Zalig Kerstfeest.

Weemoed over de velden
Beslagen ramen
Rimpels in het gras
Rimpels op de vijver:
Zalig Kerstfeest.

Stilte
In mijn hart
Stilte
Over tranen en verdriet
Peilloos verlangen
Nimmermeer te stillen:
Zalig Kerstfeest.

	
Hollandse winters kunnen vreselijk zijn, eindeloos donker en somber. Maar zelfs na een Hollandse winter komt weer een lente, en na iedere lente komt weer een zomer. Dus houd moed, houd moed…

	
Pimpelmeesjes zijn de helft kleiner dan koolmeesjes. Maar ze lusten hun grotere verwanten rauw. Een pimpelmeesje verjaagt routinematig iedere koolmees die in zijn buurt komt. Zelf als het pimpeltje zich helemaal volgevreten heeft zal hij een koolmees wegjagen van het pindanetje: “Oprotten jij!”

	
Een medemens tot slaaf maken is een misdaad tegen de menselijkheid. Er zijn plaatsen en tijden geweest waarin slavernij niet tegen de wet was, maar dat is niet relevant. Ieder mens heeft altijd, onder alle omstandigheden, recht op bescherming tegen misdrijven tegen de menselijkheid. Eenieder die, waar of wanneer dan ook, een ander tot slaaf maakte, of als slaaf behandelde, is schuldig aan een universele misdaad.

Maar is deze schuld overerfbaar? Erven de nakomelingen van slavenhouders een schuld aan de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten?

	
Hoe kan een kind verantwoordelijk worden gehouden voor wat zijn ouders hebben gedaan?
De nakomelingen van een oorlogsheld kunnen niet delen in diens glorie, de nakomelingen van een landverrader dragen geen schuld aan zijn wandaden.

Niemand kan na zijn dood nog worden vervolgd voor een door hem begane misdaad, en schuld aan een misdrijf kan niet worden overgeërfd. Dit geldt voor alle misdaden, ook voor misdaden tegen de menselijkheid. Op individueel-persoonlijk niveau kan er dus voor de huidige generaties geen schuld, en daarom ook geen aansprakelijkheid bestaan voor in het verleden bedreven slavenhandel. 

Dit ligt anders voor rechtspersonen.

	
Rechtspersonen – d.w.z. bedrijven en overheden – hebben in principe het eeuwige leven, en daarom blijft hun schuld voor altijd aan hen kleven. Dat is, waarom een bedrijf of een overheid excuses moet maken, en herstelbetalingen moet doen, wanneer ze in het verleden verantwoordelijk zijn geweest voor begaan onrecht, zoals betrokkenheid bij slavenhandel.

	
Aandacht vragen voor de geschiedenis van de slavernij is goed. Maar men moet niet proberen de geschiedenis weer tot leven te wekken. Wie de toenmalige verhoudingen tussen tot slaaf gemaakten en slavenhouders weer van toepassing verklaart op de huidige verhoudingen tussen gekleurde en blanke mensen, schept een onechte werkelijkheid.

	
God is heel bescheiden. Hij vindt het goed dat we God met een hoofdletter schrijven, omdat we dat met de namen van mensen ook doen. Maar hij vindt het niet nodig dat we Hij of Hem schrijven.

	
Een brandweerman: “Brand is ongewenst vuur.”

	
Als de pakjesbezorger héél vriendelijk lacht, is het pakje beschadigd.

	
God laat weten, dat het hem spijt. Alles. Maar ook voor hem geldt: gedane zaken nemen geen keer. Dus we zullen het er mee moeten doen.

	
Vrede op aarde? In de mensen een welbehagen?
Met Kerstmis zette mijn moeder kerstmuziek op, en moesten we allemaal samen bij elkaar gaan zitten en gelukkig zijn. Ik kan nog steeds geen kerstmuziek horen zonder dat hevig verdriet me bij de keel grijpt.

	
De natuur is een mooi ding, maar ik wil het niet in huis hebben. Viezigheid en kleine beestjes horen buiten.

	
Het huishouden doen is als watertrappen: je komt er niet mee vooruit, maar als je ermee stopt verzuip je.

	
Gestriemd door vlagen verdriet, wrakhout op een oceaan van pijn. Waarom? Waarom wij? Laat verdomme de stenen branden, de lucht knetterend verzengen, de aarde verschroeien, al het leven verschrompelen en sterven. Laat de aarde sterven. Laat het leven zelf sterven. Sterf!

	
Aarde: verbrand!
Hemel: scheur!
Mijn lief heeft pijn
En ik verdraag het niet meer!

	
Een zonderling: “Ik ben niet vreemd. Ik ben mezelf.”

	
Graffiti, ergens langs het spoor, onder een viaduct: “Speel met mijn kut, niet met mijn gevoelens!”

	
Een alleenstaande junkie: “Dan maar geen chick.”

	
Centrale verwarming.

Buiten waait de wind
Maar binnen brandt onze liefde.

	
Als je heel vaak bezorgd bent, of angstig, of verdrietig, dan kan het gebeuren dat die emoties, met bijbehorende gedachten, in gaan slijten tot een patroon. Als dat gebeurt, kan een kleine aanleiding er al voor zorgen dat het complete patroon wordt geactiveerd. Een kleine zorg kan dan plotseling de gevoelens doen opkomen die bij heel grote zorgen horen. En op den duur kan het leiden tot continue gevoelens van bezorgdheid, angst of verdriet, zelfs zonder enige directe aanleiding.

	
Angst. Je hebt angst en angst. Gewone angst is angst voor iets, of iemand. Die angst kan acuut zijn, of chronisch. Maar er is ook angst die groter is, angst die alles is. 
Een mens leeft in een omgeving die bestaat uit fysieke elementen: de aarde, planten, dieren, andere mensen en voorwerpen. Tussen de mens en die fysieke objecten bevindt zich lucht. Lucht is het medium waarin wij leven: we kijken er doorheen naar de wereld, en we ademen het in. 
Bij de grotere angst, de angst die alles is, wordt angst het medium waarin je leeft. Angst als medium, dat betekent: alles wat je ziet, zie je door angst. Wat je inademt, is angst. En in angst kun je niet ademen: angst is als water, het bevat geen zuurstof. Dus je stikt in de angst. Maar ondertussen gaat je ademhaling toch door: het stikken gaat eindeloos door.

	
Zondagochtend 
Zonder zon
Groengrijs, grijsgroen
Treurwilgen langs donker water.

Een vogeltje vliegt stil voorbij
Eén enkel blaadje draait wat in de wind
De aarde
Zwijgt, doodstil.

	
Ik speur de lucht af: waar is het blauw, waar is de zon?
Het duister ligt als een deksel op de wereld, als de schaal van een schildpad. Het drukt, zwaar, zwaar, zwaar.

	
Ik ga door een mijnenveld van angst. Iedere beweging kan een ramp veroorzaken, uit ieder gat kan een gure wind komen die me tot op het bot zal verkillen. Waar wacht de volgende beproeving? Voorzichtig nu, voorzichtig: op je tenen, wek het onheil niet…

	
Duistere dromen
Van bloed en gegrom
Verstikkend zand in plaats van lucht om in te ademen
Rupsbanden, het verpletteren van de schildpadschaal
Knijpen, vermorzelen
Knijpen, vermorzelen.

	
Tunnels, behangen
Met spinnenwebben van zorgen
Hindernisbanen in het spookhuis
Smal, tussen kuilen vol angst.

	
Wanhoop staat als een muur om me heen. Brokstukken vallen neer, stapelen zich op, bedelven me. 

Is er leven voorbij de wanhoop?

	
Ik doe het gordijn open: de ochtend is grauw, geschilderd in modderige waterverf. Niets leeft, niets beweegt. Nee, dat is niet een mens die daar in de verte loopt: een schim slechts, een verbeelding. Niets verstoort de droefenis. Al wat ik zie is de binnenkant van mijn hoofd, geplakt op het beeld van de einder. De wereld, dat ben ik zelf.

	
Het duister is niet iets. Het duister is niets, bestaat niet, doet niets, kan niets. Het duister is slechts de afwezigheid van iets anders: het licht. 

Nee, dat is niet waar. Het duister is een ding, een groot, meedogenloos ding, woest en waanzinnig, knagend en bijtend, knijpend, vermorzelend. Het beukt de adem uit je lijf, laat je zand happen in plaats van lucht, verstikt je.

	
Ik ben nog van de U-generatie. Meestal vind ik het niet erg als ik door een jongere met jij wordt aangesproken, maar soms leggen ze het er te dik bovenop. Dan zeg ik, met enige nadruk: “Zeg jij maar gewoon U, hoor.”

	
Darmflora? Het woord klopt niet. Het gaat om de bacteriën in onze darmen, en bacteriën zijn beestjes, geen plantjes. Het zou dus darmfauna moeten heten. Maar ja, dat is een onaangenaam idee, beestjes in je darmen.

	
Ik mis je.
Ik mis je. 
Ik mis je.

	
Ik ben alleen
Waarom laat je me alleen?
Ik ben bang van de leegte
Van het niets, het lege niets.

	
Als een oude priester voor het tabernakel
Kniel ik ’s nachts voor het keukenkastje neer:
Een hapje chocoladehagelslag 
Verjaagt de spoken van de nacht.

	
Een goede beul heeft oog voor detail, is altijd bereid van zijn fouten te leren, en werkt graag met mensen.

	
Ik heb je niets te bieden, niets te beloven dan mijn best te doen, maar alsjeblieft, laat me niet alleen.

	
Het is mijn eigen schuld.
Mijn schuld, mijn eigen schuld.
Als ik niets meer bezit, bezit ik dat nog: mijn schuld.

	
Ik mis je.
Ik mis je.
Ik mis je.

	
Leven op een vulkaan
Magmakamers vol boosheid en verdriet
Wanneer komt de volgende uitbarsting?

	
Het verleden wordt opgesomd, gesommeerd, in termen van ondelgbare schuld. Martelende zekerheden, diepe, ongeneeslijke wonden. Het is waar, het is werkelijk waar: mijn schuld, mijn schuld, mijn schuld. Onbetwistbaar, onbetwijfelbaar, onherroepelijk.

	
Laat me niet alleen.
Laat me niet alleen.
Laat me niet alleen.
Ik weet wat ik heb gedaan, maar laat me alsjeblieft niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

	
Ik ben een goed lid van de gemeenschap: ik scheid mijn afval en ik betaal belasting.

	
Vroeger, toen problemen nog heel gewoon waren, hadden we lang niet zoveel crises als nu. Maar we hebben de kwalificatie “probleem” afgeschaft: wat vroeger een probleem was, is nu een uitdaging. Maar wat doe je dan, als je een probleem tegenkomt waar het etiket “uitdaging” echt niet op past? (Klimaatuitdaging? Milieu-uitdaging?) Dan noem je het dus een crisis. 

	
God: “In het diepst van mijn gedachten ben ik een mens. Maar vertel het alsjeblieft niet verder!”

	
Winnen met woorden is altijd een vorm van verliezen.

	
De mens wordt niet geboren om zo vrij mogelijk te zijn. De mens wordt geboren om lid te zijn van een gemeenschap, en daarbinnen zo vrij als mogelijk.

	
Als je alleen maar uitdagingen kent, en geen problemen, dan kun je natuurlijk moeilijk zeggen: “Ik weet niet hoe ik daar of daar mee om moet gaan.” Dus dat wordt dan: “Dat vind ik best wel ingewikkeld.”

	
Er is veel ellende in de wereld, en het wordt niet minder. 
Dat is niet een uitdaging: dat is een probleem.

	
Lente

	Opgewekt dartelde het jonge fruitvliegje van peer naar appel naar banaan, ondertussen de laatste fruitvliegjescarnavalskraker neuriënd: “Zolang er fruit op de fruitschaal ligt, vieren wij car-na-val!”

	
Kwakende kikkers: kleine vechtersbazen zijn het. Maar ze vechten alleen met herrie: wie het hardst kwaakt, die wint. Is dat niet heerlijk? Van zo’n oorlog kun je genieten. 

	
Kikkertje, kikkertje
Koninkje van de nacht      
Wat brul je prachtig
Uit alle macht.

Kikkertje, kikkertje
Pas maar op
Morgen komt de reiger
En die eet jou op.

	
Wat is mantelzorg, en wat doet het met je?

Mantelzorg is vrijwillige, onbetaalde zorg voor een naaste. Bij mantelzorg wordt een al bestaande persoonlijke relatie uitgebreid met een zorgrelatie. 
Dat klinkt alsof het een simpele optelsom is: er komt iets bij. Maar zo eenvoudig is het niet. Er veranderen ook altijd zaken in de al bestaande persoonlijke relatie. Dit kan heel ingrijpend zijn.

De verhouding tussen partners kan door mantelzorg danig verstoord raken. Voordat een van beiden hulpbehoevend werd, bestond er een zeker evenwicht in taken en verantwoordelijkheden. De zorgafhankelijke zal meestal een aantal taken moeten afstoten, bijv. op huishoudelijk of administratief gebied. Mogelijk moet daarbij ook de eindverantwoordelijkheid voor deze taken overgaan naar de mantelzorger. Dit kan de balans tussen partners verstoren. Een mantelzorgverhouding heeft dus potentieel een grote invloed op de relatie.

	
Grafschrift voor een fruitvlieg

De dood kwam onverwacht
Een klap, een pets
Het was volbracht.

	
Het verschil tussen populisten en democraten is, dat democraten respect hebben voor minderheden, en populisten niet. Populisme is de dictatuur van de meerderheid.

	
Democratie is regering door en voor het volk. Niet door en voor de meerderheid van het volk.

	
Lief, mijn lief
Laat me je omarmen
Zacht wiegen
Als een twijgje in de voorjaarsbries.

Lief, mijn lief
Laat me je omarmen
Verwarmen
Tot je gezicht gloeit van geluk.

	
Wie zegt er dat reigers geen gevoel voor schoonheid hebben? Kijk maar eens naar het sierlijke boogje waarmee ze een gevangen kikker opgooien en vervolgens in de geopende snavel opvangen. Soepel glijdt het kikkertje dan door de hals naar beneden, waar de borrelende maagsappen wachten om het diertje levend te verteren. Mahlzeit! 

	
Als mantelzorger begin ik de dag met een bezetting van 90%. Dat wil zeggen dat de som van mijn dagelijkse taken gemiddeld 90% van mijn energie vergt. Voor ontspanning, en voor het opvangen van onverwachte tegenvallers, resteert dan nog 10%. Dit betekent dat iedere tegenvaller een potentiële ramp is. En het betekent dat drie tegenvallers op rij – een apparaat dat kapotgaat, een medicijn dat plotseling niet leverbaar is, en een kledingstuk dat gekrompen uit de was komt – je regelrecht in een inzinking kunnen storten.

	
Nederland kent veel politieke partijen, maar is in wezen verdeeld in twee kampen: het kamp van Ikke, en het kamp van Wij. Het kamp van Ikke wil het beter krijgen voor zichzelf, nu. Het kamp van Wij wil het beter krijgen voor iedereen, nu en later.

Het kamp van Ikke is al tientallen jaren het grootste. Dat is logisch, want er zijn in dit rijke land veel meer mensen die bang zijn iets te verliezen, dan mensen die voor het algemeen belang iets willen opgeven.

	
God: “Het is Pasen! Ik ben verrezen!”

	
Ik kijk je na
In je rolstoel
Soepel zwaaiend met je armen
Hoofd omhoog, kijkend naar de bomen, de bloemen en het gras.
Mijn god, mijn god, waarom jij?

Heerlijk schijnt de zon
Op je fleurige, kleurige jas
De voorjaarsbries speelt door je zilverzijden haar
Onbevangen rijd je verder.
Mijn god, mijn god, waarom jij?

Altijd tijd om te kijken
Naar de bloemetjes en het gras
En om even stil te staan
Bij de bloeiende meidoorn.
Mijn god, mijn god, waarom jij?

Je spieren worden almaar slapper
Je weet dat je lijf verzwakt
Toch kun je nog uitzien
Naar wat deze dag zal brengen.
Mijn god, mijn god, waarom jij?

	
Rennend over de ronde heuvels
Dansend door het gras
Kinderen van de zon zijn we
Levend van het licht.

	
Woke is, en wordt steeds meer, een echte Revolutie. Het meest fundamentele, meest bepalende kenmerk van iedere Revolutie is nietsontziende intolerantie. Een Revolutie verzet zich immers uit alle macht, en met alle ter beschikking staande middelen, tegen iets. Met dat iets kan niet worden gemarchandeerd. Een vergelijk is niet mogelijk: het iets moet verdwijnen. Alles wat tot het iets behoort moet vernietigd worden. Niets van het iets kan nog worden getolereerd.

	
Een bijzonder kenmerk van de Woke-revolutie is de verregaande dwingelandij. Deze revolutie staat bol van het moeten. Je moet uit de kast komen. Je moet positief zijn. Je moet (als blanke) erkennen dat je racistisch bent. En de straf voor weigering is steeds dezelfde: uitsluiting. Wie niet mee wil doen zal er niet bij horen, zal uitgesloten worden, in het duister, waar geween is en geknars der tanden.

	
Eksters en kauwen zijn leden van dezelfde vogelfamilie, nl. de kraaiachtigen. Als groep zijn de kraaiachtigen een jonge soort: ongeveer 17 miljoen jaar oud. Het zijn sterke, intelligente vogels. Ze zijn sociaal: soms speels, soms agressief. En het zijn opportunisten: ze eten alles wat ze voor de snavel komt. 
Evolutionair gezien zijn kraaiachtigen dus een uiterst moderne groep: intelligent, agressief en opportunistisch. Zoals de mens. En net als de mens kunnen ze oorlog voeren.

Op een paar honderd meter van mijn huis ligt een tuintje dat voor vogels blijkbaar heel aantrekkelijk is. Wat er nu precies zo leuk aan is kan ik niet zien: het ligt verscholen tussen woningen. Maar eksters en kauwen voeren er oorlog om. In theorie moeten de eksters dat winnen, want een ekster is een stuk groter en sterker dan een kauw. Toch loopt het anders.

Ik zie twee eksters een kauw verjagen: ze vliegen naast elkaar, dus of de kauw nu naar rechts of naar links zwenkt, hij heeft steeds één ekster aan zijn staart. Maar dat kunstje gaat maar een paar keer op, dus na enkele wendingen ontsnapt de kauw toch. De eksters vliegen terug naar hun basis – het tuintje – waar ze meteen de volgende kauw moeten wegjagen. En de volgende. En de volgende. Na een keer of vijf, zes geven ze het op. Op dat moment verschijnen uit alle richtingen ineens tientallen kauwen, die luid krijsend minutenlang rondjes vliegen boven de tuin om hun overwinning te vieren. 
De eksters hebben dezelfde pijnlijke les moeten leren als generaties mensen voor hen, nl. dat de sterkste toch niet altijd wint.

	
Misschien wel de meest verbazende ontdekking van de coronacrisis was, hoe snel de natuur zich weer herstelt als de mens zich terugtrekt. De Himalaya die in grote delen van India weer te zien was, vissen in helder water in Venetië, schone lucht boven centraal China, wilde dieren in de voorsteden – en dat alles al na enkele maanden.

	
Ik ben opgegroeid in Boxtel. Ons huis stond naast het riviertje de Dommel. De Dommel stond toen gelijk aan vies: het was een open riool. Nu is de waterloop van de Dommel een Natura 2000 gebied, en loopt het riviertje door twee dozijn andere natuurgebieden. Niet gek, voor wat vroeger een open riool was.

	
Natuurherstel is niet zo’n probleem. De Dommel bewijst het in het klein, de coronacrisis bewijst het op mondiale schaal. Als we de natuur maar een vinger zouden geven, neemt ze direct de hele hand. De mens is het probleem, niet de natuur.

	
Woke is aan het voorsorteren op inperking van de vrijheid van mening. Je leest het goed: de vrijheid van mening. Van iedere burger zal verwacht worden dat men zich hardop, uitdrukkelijk en volmondig – ja zelfs hartstochtelijk – zal bekennen tot het juiste geloof: geloof in de adeldom van een slavenstamboom, de adeldom van een non-binaire genderidentiteit, de adeldom van een niet-westerse migratieachtergrond. Dit geloof zal, naar beste vaderlandse traditie, verankerd worden in het onderwijs.

	
Kraaien kunnen uitgesproken kwaadaardig zijn. Ik wandelde eens op een dijk in het weidse Zeeuwse landschap. Verderop stond een eenzame lantaarnpaal, met op de lamp een kraai. Terwijl ik dichterbij kwam hield hij me in de gaten, met strakke blik. Toen ik op een meter of tien was, kraste hij indringend. Dreigend, leek het me. Als ik recht door zou lopen zou ik precies onder hem langsgaan. Plotseling leek me dat geen goed idee. Vlak voor de lantaarnpaal boog ik wat naar links, om op een afstand van een meter of twee te passeren. Net toen ik voorbijging, hoorde ik een pets op de grond: kraaienpoep. En meteen daarna nog eens een fel krassen.

	
Gisteren bereikte ons de droeve tijding dat Gijs A., mantelzorger van het jaar, bij een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Hij gleed uit over een sok, en brak zijn nek.

	
Hart van mijn hart
Ziel van mijn ziel
Leven van mijn leven.

Licht in mijn duister
Gids voor mijn denken
Bron van mijn vreugde.

Deelgenoot, tochtgenoot
Kom, een stukje nog
Laat ons verder gaan.

	
Dat kraaien buitengewoon humeurig kunnen zijn is algemeen bekend, maar minder goed bekend is, waarom. Kraaien zijn bijzonder intelligent. Zo is wetenschappelijk aangetoond dat ze tot 7 kunnen tellen. Vergeleken met een mens is dat niet veel, maar onder de dieren is het uniek – en dat weten ze. Ze weten, dat zij de aarde zullen erven, als de mens verdwijnt. Maar wij willen het maar niet opgeven! Daar balen ze van. 
De laatste tijd lijken ze wel iets opgewekter te worden…

	
In de Zilvervisjesgazet lazen wij de volgende oproep:
“Met spoed gezocht: Noodopvang voor Klimaatvluchtelingen! Als gevolg van de verdere verspreiding van de Witte Dood verschijnen er in hoog tempo steeds meer klimaatvluchtelingen aan onze buitengrenzen. Onze broeders en zusters hebben nú hulp nodig! Er is aan alles gebrek: huisvesting, voedsel, medicijnen, en speelgoed voor de allerkleinsten. Laat uw hart spreken, en geef met gulle voelspriet!”

	
Laat mij je koesteren, mijn lief
Laat mij je koesteren
En droom je dromen
Ik beloof
Ik beloof
Ik beloof

Je droomt niet meer voor jezelf
Alleen voor anderen nog
Droom je dromen
En laat mij je koesteren
Ik beloof
Ik beloof
Ik beloof

	
Links is dood, en alle reanimatiepogingen ten spijt zal links dood blijven. 
Het klassieke links is een maatschappelijke beweging om de sociaaleconomische positie van een achtergestelde meerderheid te verbeteren. Links was de gerechtvaardigde strijd van een kansarme meerderheid tegen een machtige, alles bepalende minderheid.

	
Links is dood, omdat de klasse van kansarmen geen meerderheid meer vormt. In Nederland leeft, op een bevolking van 18 miljoen, “slechts” 1 miljoen onder de armoedegrens. 
Dit betekent dat rechtvaardigheid niet meer afgedwongen kan worden met verkiezingen. Rechtvaardigheid kan alleen nog worden bereikt met een beroep op het rechtvaardigheidsgevoel van de meerderheid. En als die meerderheid, om wat voor redenen dan ook, daarvoor doof blijft, wordt de minderheid aan zijn lot overgelaten. Dat is al decennialang de situatie in een aantal van de rijkste landen van het Westen, waaronder Nederland.

	
Plotseling komt door alle kieren wit schuim gespoten. Het schuim braakt luchtbellen van gas uit, gifgas. Wie het inademt hoest zich de longen uit het lijf, en crepeert onder helse pijnen. In paniek stuiven ze alle kanten uit, op zoek naar een uitweg die er niet is. Ze rennen door elkaar, tegen elkaar aan, vertrappen elkaar, klimmen woest tegen elkaar op, op zoek naar een laatste restje frisse lucht bij het plafond. Van angst braken ze, laten ze hun urine lopen, terwijl hun darmen zich legen. Dan worden langzaam hun schokkende bewegingen minder heftig, doven uit, tot alleen de stank van de dood roerloos over de kapotgescheurde lijfjes ligt, en een bloeiende zilvervisjesgemeenschap voorgoed verdwenen is.

	
Tip van een mantelzorger

Meestal is het goed om te redeneren: stel niet uit, wat je nu al kunt doen. Maar als je het te druk hebt, kan het toch soms goed zijn dit om te draaien: doe niet nu al, wat ook straks nog kan. Daarmee kun je dan af te toe wat rust creëren.

	
Tip van een mantelzorger

Ken je de lik-proef? Dat is de ultieme test of je de WC goed hebt schoongemaakt. Even met je tong over de bovenkant van de pot gaan. Als het zuur smaakt, ben je nog niet klaar.

	
Het gesis van het giftige gas komt naderbij. Bonk, bonk, bonk, sis… sis… Voetstappen van de dood, gesis van de dood… “Mijn god, mijn god, waarom hebt gij ons verlaten?” Bevend van wanhoop, radeloos van angst, knielen de zilvervisjes neer in gebed. “Van de Witte Dood, verlos ons Heer!”

	
In een parlementaire democratie strijden politieke partijen om de gunst van de kiezer, opdat ze hun programma kunnen verwezenlijken. Dat werkt het beste wanneer de invloed van de kiezer beperkt blijft tot eenmaal in de vier jaar naar het stembureau gaan. Tussen opeenvolgende verkiezingen kan de politiek dan in betrekkelijke rust zijn werk doen, en het land besturen. Met de komst van de sociale media is deze rust echter verdwenen. De kiezer kan continu luid en duidelijk van zich laten horen, en doet dat ook. Met name de ontevreden kiezer laat zich horen.

	
De sociale media hebben het volk een stem gegeven. En die stem is oppervlakkig, wispelturig, kortzichtig, en door en door egoïstisch. 

Op zich zou dat nog niet zo erg zijn, ware het niet dat wij afgesproken hebben dat we in een democratie leven, en dat dit betekent dat het volk het mag zeggen. Dat is natuurlijk nooit waar geweest. We deden altijd maar net alsof. Het volk mocht eens in de vier jaar een keuze maken uit een groep verstandige en bekwame lieden: de politici. In feite waren ze veelal noch verstandig, noch bekwaam, maar daar hadden we een prima oplossing voor: het ambtenarenapparaat. De ambtenaren waren wel verstandig en bekwaam, want zij hadden ervoor doorgeleerd. En zij vertelden de politici wat er wel, en wat er niet kon. En zo functioneerde dat systeem toch redelijk goed. Maar nu zitten we met de gebakken peren. Het volk laat, via de sociale media, voortdurend luid en duidelijk horen wat het wil. En of het nu kan of niet kan, de politici moeten het maar zien uit te voeren. Want anders worden ze niet herkozen.

En dus wordt het overheidsbeleid steeds oppervlakkiger, wispelturiger, kortzichtiger, en egoïstischer.

	
Tip van een mantelzorger

Als er weer eens iets vreselijks gebeurt, denk dan niet: “Het wordt steeds erger!”, maar denk: “Dit is erg. Wat moet ik doen?”

	
Entropie is het verschijnsel dat, aan zichzelf overgelaten, binnen ieder afgesloten systeem de wanorde toeneemt. Als je je er wetenschappelijk in gaat verdiepen, is het nog een behoorlijk ingewikkeld concept, maar iedere tienerkamer demonstreert het verschijnsel feilloos.

	
Wetenschappers beschrijven entropie als een situatie van wanorde. Ik vermoed dat men deze omschrijving kiest omdat ze optimaal compact is. Mij lijkt het echter zinvoller om entropie te omschrijven als het ontbreken van orde. Deze omschrijving heeft als voordeel dat ze wijst op het belang van ordening als leidend principe van het universum. Overal, op alle niveaus, van het subatomaire tot het intergalactische, is er sprake van ordening in het heelal. Het leven zelf bestaat dankzij ordening, bestaat uit ordening. De dood is de entropie van het leven.

	
Laten we eens een gedachtenexperiment doen. Laten we er eens van uit gaan, dat het universum een gesloten systeem is. Dat lijkt wel logisch, want buiten het universum kan er niets bestaan – omdat het anders een onderdeel zou zijn van het universum. Binnen het universum bestaat het leven. Dat weten we zeker, want wij leven. Dan bepaalt de wet van de entropie dat het leven – al het leven – op zeker moment zal verdwijnen. Het leven bestaat immers bij de gratie van ordening – bijv. de ordening van aminozuren tot DNA – en als die ordening verdwijnt, verdwijnt ook het leven. Dit betekent dat het leven het heelal niet zal overleven. Het leven is dus niet eeuwig. Anders gezegd: er bestaat geen eeuwig leven.
Zo, die kun je in je zak steken.

	
Tip van een mantelzorger

Koop nooit een donkere emmer. Daarin kun je niet goed zien hoe vies je water al is.

	
Nederland heeft altijd al veel politieke partijen gehad, maar nu komen er ook steeds meer in de Tweede Kamer. Nieuwe partijen komen op als een meteoor, maar gaan bij de eerstvolgende verkiezingen alweer grotendeels ten onder. Enerzijds is er sprake van versplintering (steeds meer partijen), anderzijds van een kortere levensduur van partijen. Het laat zien dat grote groepen kiezers steeds iets anders willen. Oppervlakkigheid, wispelturigheid en kortzichtigheid bepalen het politieke landschap.

	
De combinatie van parlementaire democratie en sociale media zit de ontwikkeling van deugdelijk beleid in de weg. De parlementaire democratie is daardoor niet langer een deel van de oplossing, maar een deel van het probleem.

	
In de auto seinen met je groot licht. In de meeste landen betekent dit: komt u maar, ik wacht wel even. In Nederland betekent het: uit de weg, ik kom eraan!

	
De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Zij bepalen waar de strijd om ging, welk standpunt “goed” was, en welk standpunt “fout.” Dit zal ook gebeuren m.b.t. de culturele strijden die nu gestreden worden: over Zwarte Piet, de slavernij, discriminatie en gender. Dus maak je maar geen illusies over wat er uiteindelijk gebeuren zal met je genuanceerde standpunten.

	
Jullie Heerlijke Nieuwe Wereld – waarin iedereen zichzelf is, en niemand gediscrimineerd wordt – zal niet zo geweldig zijn als jullie nu denken. Macht kruipt, waar het niet gaan kan. Luister nog maar eens naar het nummer Won’t Get Fooled Again van The Who (uit 1971).

	
Tegen de ouderen zeg ik: “Vrees niet, het duurt niet lang meer.” Tegen de jongeren zeg ik: “Ik wens jullie een heel lang leven toe.”

	
In de jaren ’60 en ’70 van de 20e eeuw waren er hier nog nauwelijks asielzoekers. Ook waren er hier nog niet veel mensen van Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Wel waren er buitenlandse werknemers: de gastarbeiders. De eersten kwamen uit Italië, Spanje en Portugal. Later kwamen Turken en Marokkanen. Ook toen was er discriminatie. Maar er was ook heel veel niet-discriminatie. Het zou te ver gaan om te spreken van acceptatie, want daarvoor moet men de ander werkelijk kennen. Een groot deel van de bevolking nam de gastarbeiders voor wat ze waren: anderen, met een duidelijk omschreven rol in onze samenleving, nl. het verrichten van arbeid waar Nederlanders geen zin meer in hadden. Deze anderen waren anders, maar wat gaf het? Leven en laten leven, dat was voor een groot deel van de maatschappij de basishouding.

	
Dit verschijnsel van niet-discriminatie, van leven en laten leven, bestaat nog steeds. Massa’s mensen van verschillende afkomst leven en werken zonder veel problemen naast elkaar. Deze vreedzaamheid loopt echter gevaar door polariserende discussies rondom bijv. Zwarte Piet en het slavernijverleden. Als activisten op hoge toon bewijzen eisen van andermans zuivere opvattingen, leidt dat voornamelijk tot wrevel en verzet. Wie iets wil doen aan bewustwording kan zich beter bezighouden met voorlichting dan met protesten.

	
Niet discrimineren is allang niet meer genoeg. Om “goed” te zijn moet je nu een bredere ideologie onderschrijven, in al zijn onderdelen. Je moet tegen Zwarte Piet zijn, erkennen dat je geprivilegieerd bent ten opzichte van gekleurde mensen, erkennen dat je diep van binnen wel degelijk discrimineert, dat je medeschuldig bent aan het slavernijverleden, en dat je medeschuldig bent aan het institutioneel racisme in de samenleving.  

Op deze manier wordt de oudere generaties met terugwerkende kracht hun goede gedrag van vroeger afgenomen. Het niet discrimineren van toen telt ineens niet meer.

	
Tot voor kort had ik een hekel aan opruimen. Nu niet meer, sinds ik weet wat entropie is. Ik ben niet aan het opruimen: ik strijd tegen de entropie. Opruimen is dus niet meer een vervelend huishoudelijk karweitje, maar het is onderdeel van een kosmisch gebeuren, een epische natuurstrijd. 

	
Het recept van de zelfbeschuldiging doet weer opgang. Iedere blanke moet beginnen met te verklaren dat hij niet blank is maar wit, en moet vervolgens bekennen dat hij in gedachten, woord en daad discrimineert. Wie dit weigert, is onmiddellijk verdacht, en dus schuldig. Want iedereen is schuldig, en wie dat niet wil erkennen is onverbeterlijk, dus dubbel schuldig. Maar wie “bekent”, kan daarna gelouterd worden opgenomen in de boezem van de gemeenschap der gelovigen.

Verplichte zelfbeschuldiging is een signaal dat er sprake is van verregaande onvrijheid, nl. van dwang op het denken. Zelfbeschuldiging was vroeger onder communistische regimes een beproefd controlemechanisme. Wie in het openbaar zijn “zonden” had bekend, was daarna immers voor altijd kwetsbaar – en dus dubbel gemotiveerd om een trouw Partijlid te blijven.

Overigens is het middel van de zelfbeschuldiging ook bekend in Gereformeerde kringen. Wie ernstig gezondigd heeft (bijv. overspel heeft gepleegd) kan verplicht worden zijn zonden ten overstaan van de gehele Gemeente te belijden, en aansluitend aan de Gemeente om vergiffenis te vragen. Ook hier werkt de zelfbeschuldiging als controlemechanisme: wie dit traject heeft doorstaan, zit daarna nog vaster in het gareel.

	
Het zwakkere geslacht, dat zijn de slapjanussen van deze tijd, die continu het gebabbel van tientallen “vrienden” moeten horen op sociale media, die continu bevestigd moeten worden in hun smaak en keuzes, die continu moeten horen dat ze het goed doen, heel goed, supergoed! En dat alles opperbest verloopt, kan niet beter, super-super geweldig goed! 

	
De drie geboden van de mens

Ieder mens dient:
1. Actief te zoeken naar de waarheid omtrent zichzelf;
2. Voor zover hij deze gevonden heeft: eerlijk te zijn tegenover zichzelf;
3. En zich blijvend te verzetten tegen de entropie.

	
In een exclusief interview voor het magazine “De Vrolijke Schepper” heeft God laatst een toelichting gegeven op zijn innovatieve Oerknalschepping. “Het aardige van de Oerknalschepping is, dat deze een cyclisch karakter heeft. Na de oerknal dijt het heelal eerst uit, om daarna weer samen te trekken. Als het dan weer is samengekrompen tot een bal, ontploft de boel weer, en begint een nieuwe cyclus. We zitten nu in Oerknal VI.”
“Maar levert dat dan niet steeds hetzelfde beeld op?”
“Nee, dat is juist het aardige. Door precies op het moment van de nieuwe oerknal even mijn vinger in de brij te steken, introduceer ik steeds een nieuw element. Zo heb ik in de huidige versie de Mens geïntroduceerd. Jammer genoeg pakte dat niet zo goed uit, maar niet getreurd: in Oerknal VII probeer ik gewoon weer iets nieuws!”

	
In de marge van het interview vertelde God nog een aardige anekdote over de pimpelmees. “Die kleine pimpelmees is een agressief rotzakje. Dat was me in Oerknal V al opgevallen. In Oerknal VI heb ik de tekening op zijn kopje daarom wat aangepast. Hij heeft nu een zwarte band over zijn ogen, als een soort Zorro-maskertje. Zo kan iedereen zien dat dit een boef is.”

	
Vijftig jaar geleden liep ik ook zo door de nacht
In een andere stad
In een ander leven.

Vijftig jaar geleden ontdekte ik de wereld
Leefde ik van tel naar tel
Van ademtocht naar ademtocht
Van hartenklop naar hartenklop
Open voor de nacht
Open voor het leven.

Verloren is de nieuwsgierigheid
Verloren is de verwachting
Wat blijft is de nacht
Wat blijft is het leven
Van hartenklop naar hartenklop
Van hartenklop naar hartenklop.

	
Er bestaat een vreemd, totaal ongefundeerd geloof dat het leven een gangbaar fenomeen is, iets dat zich vanzelf zal ontwikkelen in een milieu dat de juiste hoeveelheden water, zuurstof en koolstof bevat. In de wetenschap worden rekensommetjes gemaakt om te schatten hoeveel planeten zoals de aarde er in het universum zouden kunnen zijn. En omdat op dat soort planeten het leven zoals wij dat kennen zou kunnen gedijen, moet er daar ook wel leven zijn – of toch in ieder geval op een deel van die planeten. Dus laten we gaan speuren naar dat andere leven, want alleen is ook maar alleen.

Maar zolang het de wetenschap niet lukt om zelf leven te maken uit dood materiaal, moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat het leven zoals wij dat kennen, in het heelal een eenmalig, bizar incident is. En dat we dus werkelijk alleen zijn.

	
De Wet van Behoud van Energie bepaalt, kort gezegd, dat de totale hoeveelheid energie in een gesloten systeem niet kan veranderen. Als we het Universum opvatten als een gesloten systeem, dan betekent dit dat de totale bestaande hoeveelheid energie onveranderlijk is. De ene soort energie (kinetische, potentiële, chemische, etc.) kan worden omgezet in een andere soort, maar de som van de betrokken energieën verandert daarbij niet. 

Er bestaat geen overeenkomstige Wet van Behoud van Leven. Wanneer al het leven in een gesloten systeem – dus ook in het Universum als geheel – verloren zou gaan, draait alles gewoon door. De energie van levende wezens gaat bij hun dood (via het verschijnsel van de ontbinding) uiteindelijk over in warmte die aan de omgeving wordt afgegeven.
Het verschijnsel “Leven” is dus een niet-essentieel (want niet onmisbaar) onderdeel van de natuur.

	
Los van de vraag of er leven is op andere werelden, en los van de vraag of God bestaat, zou het voor de mensheid beter zijn om in geen van beide te geloven.

Als we er van uit gaan dat we alleen zijn in het universum, dan weten we dat er geen hulp zal komen, dat we er alleen voor staan. En dat we dus op onszelf zijn aangewezen.

Geloven in God, of in Buitenaardsen die ons te hulp zouden kunnen komen, ondermijnt ons gevoel van urgentie. En met dat gevoel van urgentie is het toch al slecht gesteld.

	
Vliegschaamte, vleesschaamte, fleeceschaamte… Waarom niet mensschaamte? Wij, mensen, zijn slecht voor het milieu, slecht voor de natuur, slecht voor de aarde.

	
Hét stopwoordje van deze tijd is “absoluut.” 
“Ga je mee?” “Ja, absoluut!”
“Vind jij dat ook?” “Absoluut!”
“Dit is absoluut het mooiste boek dat ik ooit gelezen heb!”
Het laat zien dat er geen nuances meer zijn. Dit speelt zowel in het publieke debat, als in de persoonlijke omgangsvormen. Het persoonlijke is daarbij opgedrongen naar de politiek: wat ik vind, moet in de politiek verwezenlijkt worden. Absoluut.

	
Ik kijk naar de golven, loom rollend naar de kust, omslaand en brekend. Wat een schoonheid, wat een rust. Water en schelpen, water en kiezels, water en zand: voortdurende beweging, onophoudelijke omarming.
Als de laatste mens verdwenen is, breken deze golven hier nog precies zo op het strand. Dat is waar Moeder Aarde op wacht: schoonheid onaangeraakt, onberoerd.

	
Een boerin: “Die mensen uit de stad weten er niets van. Wij hebben hier helemaal geen stikstof, alleen maar hartstikke schone lucht.”

	
Het afbraakbeleid van de laatste decennia op terreinen als zorg, onderwijs en sociale zekerheid stond in dienst van het verlagen en laag houden van de belastingen. Dit betekent dat de heropbouw van een sociale samenleving niet mogelijk zal zijn zonder forse belastingverhogingen. Maar in een toenemend materialistisch en egoïstisch ingestelde samenleving is het sterk verhogen van de belastingen politieke zelfmoord. Dus dat gaat niet gebeuren.

Integendeel, er komen belangrijke uitgaven op ons af, die onvermijdelijk zijn: klimaat, energietransitie, defensie. Deze zullen ook betaald moeten worden, zonder een belangrijke verhoging van de belastingen. En dus zullen er nog meer bezuinigingen moeten komen op de al genoemde terreinen: zorg, onderwijs en sociale zekerheid. En alleen zij die voor zichzelf kunnen zorgen zullen daar weinig last van hebben.

	
Ongeduld is een groot gevaar voor de rechtsstaat.
Het OM wil boeven achter de tralies zetten, en graag snel. Advocaten die bijv. onwettig verkregen bewijs laten verwerpen zijn dan een hinderpaal. Om de boeven snel veroordeeld te krijgen kan het OM de verdediging gaan tegenwerken. Dan worden de rechten van de verdediging, en via hen die van de verdachten, geschonden. Dat kan het korte-termijndoel bevorderen, maar het ondergraaft de rechtsstaat. 
De weg naar de dictatuur is geplaveid met goede bedoelingen.

	
In totalitaire Staten is het OM doorgaans een repressie-instrument in handen van het regime. Dit blijkt bijv. uit het percentage veroordelingen dat in dergelijke Staten voorkomt.

Een OM dat de principes van de rechtsstaat ondergeschikt maakt aan effectieve vervolging is, bedoeld of onbedoeld, aan het voorsorteren op die repressierol.

	
Teksten uit het verleden aanpassen aan het taalgebruik van deze tijd is een hachelijke onderneming. Wie bijv. de Bijbel ontdoet van het verhevene en het plechtige, houdt slechts goedkoop sentiment over. Kijk maar naar The Passion.

	
Misdaden tegen de menselijkheid kunnen op meerdere niveaus ontstaan. Het vaakst zien we deze misdaden daar, waar kwade wil wordt doorgevoerd met staatsmacht.

De Nederlandse overheid pleegt misdaden tegen de menselijkheid: de toeslagenaffaire, de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, het vreemdelingenbeleid, de cynische bezuinigingen op Jeugdzorg, Wmo en Bijstand. Dit is een overheid die een deel van haar burgers discrimineert, en zelfs vervolgt, want uitbuit voor eigen profijt.

Aan de macht blijven is het doel, de belastingen laag houden is het middel. Kind van de rekening zijn zij die niet voor zichzelf op kunnen komen. Dit patroon, dat zich al tientallen jaren ontvouwt, verraadt kwade wil. En deze kwade wil wordt met staatsmacht doorgevoerd.

	
De Participatiemaatschappij: klinkt het niet net als Kerstmis? “Vrede op aarde, en in de mensen een welbehagen.”

Maar het is slechts een dekmantel voor bezuinigingen. Kerstmis is al lang vercommercialiseerd. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat gemeenschapszin ook omgezet wordt in geld.

	
Ik ben van 1952. Toen ik opgroeide was het geloof in de Vooruitgang algemeen. Als wij op school een opstel moesten schrijven, kregen we een lijstje van mogelijke onderwerpen. Daar zaten altijd de EEG (voorloper van de EU) en de Ruimtevaart bij. 

De welvaart nam in die tijd gestadig toe, en verstandige lieden bestemden een deel van die welvaartstijging voor zaken van algemeen belang: onderwijs, gezondheidszorg, wegen en dijken, en sociale voorzieningen. Wie arbeidsongeschikt werd, of buiten zijn schuld werkeloos, kon rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Wie ziek werd kon naar een dokter, wie oud werd naar het bejaardentehuis. 

De toekomst was een wenkend perspectief, met nog meer welvaart, meer geluk, en meer mogelijkheden voor iedereen, in keurig nette wijken, met voor iedereen een auto en een tuintje. De toekomst was iets om naar uit te kijken, in blijde verwachting.

Je hoefde hoe dan ook niet bang te zijn voor de toekomst. Natuurlijk zou je iets kunnen overkomen. Je zou ziek kunnen worden, ernstig ziek zelfs. Of je zou door een ongeluk gehandicapt kunnen raken. Maar dan zou er voor je gezorgd worden. Goede dokters zouden je behandelen, met de modernste middelen en de beste medicijnen. Er zou voor je gezorgd worden, zo goed als maar mogelijk was. En dat zou je niets kosten, want daar had je immers je hele leven belasting voor betaald. Jij had jouw deel gedaan, als goede burger, en de dankbare samenleving zou kosten noch moeite sparen om jou te helpen als dat ooit nodig zou zijn.

En nu? Nu hebben we de participatiemaatschappij.

	
Tip van een mantelzorger

In iedere bouwmarkt kun je voor een paar tientjes een draadloze deurbel kopen die op batterijen werkt. Met het drukkertje in een zakje rond de nek, en een of twee gongs in verschillende vertrekken, kun je elkaar altijd bereiken.

	
Zeg niet: “Ik was weer te eerlijk”, maar zeg: “Ik was weer onverstandig.”

	
Ik beloof
Ik beloof
Ik beloof

	
Donker en diep zijn de prachtige wouden
Maar ik heb beloften te houden
En nog ver te gaan voor ik rusten kan
En nog ver te gaan voor ik rusten kan
(Robert Frost)

	
Het Halleluja uit The Messiah van Händel: zet dat maar eens op je gettoblaster:

En draai en draai in het rond
Laat de tonen hun heilig vuur spuwen
Over koopwaar en gesjacher
Over gehuichel en geteem
Over valse schijn en voos plezier
Draai en draai in het rond
Verzeng de schijnheiligheid
Verbrand de pretentie, het kille venijn, de holle lach
Tot as en sintels.

	
Zomer

	Zomer in Zeeland

Hoog is de hemel
Wijds de horizon
Majestueus wuiven de bomen
In de milde bries.

	
Als wij vogels zien, dan zijn ze meestal bezig: met vliegen, eten, zingen, vrijen, voedsel zoeken… Maar ook vogels hebben vrije tijd. Dan gaan ze gewoon ergens zitten, op een tak, of op een muurtje. Als ze niet gestoord worden, kunnen ze daar wel vijf of tien minuten achtereen blijven zitten, gewoon wat rondkijkend.

	
Bewust of onbewust leven de meesten van ons in de veronderstelling dat er nog allerlei positieve zaken in het verschiet liggen. Dat is de basisgedachte van een leven als going concern. 
Sterker nog: het lijkt erop dat velen van ons ervan overtuigd zijn, dat ze recht hebben op een flinke doos vol positieve zaken, om in de toekomst uit te pakken. Met alle wereldproblemen, variërend van oorlogen om de hoek tot een onbeheersbaar klimaat, wordt dat geloof wel op de proef gesteld. Vandaar die drang om op zoek te gaan naar lichtpuntjes.

	
Onze merel gaat zich hier al aardig thuis voelen. Af en toe blijft hij een tijdje op de balustrade van het balkon zitten, kalm om zich heen kijkend. Alsof de tent van hem is. En om dat te onderstrepen schijt hij nog maar eens op het balkon. 

	
Soms lijkt het wel of we teruggaan naar de Middeleeuwen. Kwakzalverij, bijgeloof en achterdocht verdrijven het licht van de wetenschap. En waar vroeger de Joden de schuld kregen van de Pest, krijgen nu asielzoekers de schuld van de woningnood. Op het Internet wemelt het van de struikrovers. Besmettelijke ziekten rukken weer op, onder invloed van kletspraatjes over de gevaren van vaccinaties. Sektarische onverzoenlijkheid steekt de akelige kop weer op, net als vroeger ten tijde van de Inquisitie, en op het Internet worden mensen gecanceld: een moderne variant op levend begraven.

	
“Ik zie zeker nog wel een lichtpuntje,” zei de alpinist, halverwege zijn val van honderdvijftig meter loodrecht naar beneden.

	
De mooiste lichtpuntjes zijn te zien onder de grond. Echt waar: steek je hoofd maar eens in het zand.

	
 Aan het eind van de middag zag ik de merel midden op de straat zitten. Rustig keek hij om zich heen, en je kon hem horen denken: “Ja, van mij. Dit is allemaal van mij.” En na een laatste goedkeurend “gak-gak” vloog hij weg, naar zijn hoge uitkijkpost op een dakrand, voor zijn avondrecital.

	
In zijn eerste brief aan de Korintiërs is Paulus heel stellig: had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. En even verderop: had ik de liefde niet, dan zouden al mijn goede werken mij niet baten.
Maar nergens staat, hoe het dan verder moet, met hen die de liefde niet hebben.

Wie de liefde niet heeft, zal zich moeten behelpen met oprechtheid en trouw, met ijver, met de vaste wil om het goede te doen, uit plichtsbesef.

Wie de liefde niet heeft zal moeten toezien hoe zijn goede bedoelingen desondanks altijd weer tekortschieten, zonder zich daardoor te laten ontmoedigen. 

Wie de liefde niet heeft zal moeten geven van wat hij wél heeft, zonder voor zichzelf iets te vragen, want hij is onwaardig.

	
Heb je dat ook gemerkt, dat praatprogramma’s vaak proberen af te sluiten met iets positiefs, een “lichtpuntje”? De hedonist moet hoe dan ook een muizengaatje hebben waarlangs hij kan ontsnappen naar zijn eigen opgewekte wereld, waar alles zonneschijn en optimisme is – en waar problemen slechts een boze droom zijn.
Wordt eens wakker, sukkels – voor het te laat is om nog iets te doen aan al die “uitdagingen”.

	
In het publieke debat wordt gesproken van zwarte mensen en witte mensen. Zijn we dan vergeten dat zwart-wit denken niet goed is? Zwarte mensen zijn niet zwart, en witte mensen zijn niet wit. Er zijn mensen met een donkere huidskleur, en mensen met een lichte huidskleur. En hun bloed heeft dezelfde rode kleur.

	
Vroeger op school, in de tekenles, gebruikten we plakkaatverf in tubetjes. De kleuren hadden de mooiste namen: vermiljoenrood, ultramarijn, citroengeel, gele oker, gebrande sienna… En er was ook altijd een tubetje “huidkleur” bij. Dat was niet wit.

	
Onze merel zingt in de hoogste categorie. Geen twee loopjes zijn hetzelfde. En lui is hij bepaald niet: sommige van zijn concerten duren langer dan een uur.

	
De sociale media zijn, voor wie dat wil, een wapen. Je kunt het vergelijken met een mes. Een mes is handig en nuttig voor het snijden van je eten, en voor het doorsnijden van verpakkingsmateriaal. Maar wie dat wil, kan een mes ook gebruiken om mee te moorden. Zo is het ook met sociale media. Deze zijn handig en nuttig voor het leggen en onderhouden van contacten. Maar wie dat wil, kan sociale media ook gebruiken om mensen te bedreigen, te intimideren, en te belasteren.

Voor het reguleren van de sociale media zou de instelling van een Internetpolitie wenselijk zijn: een gespecialiseerde dienst die proactief de media surveilleert en zo nodig snel kan optreden bij strafbare feiten, zoals bedreiging en aanzetten tot geweld.

	
Bij gebrek aan een effectieve Internetpolitie doet het Internet nu denken aan de woeste bossen van de Europese Middeleeuwen, waar struikrovers eenzame reizigers overvielen en beroofden. Of aan het Wilde Westen van de 19e eeuw, waar wetteloosheid leidde tot straffeloosheid. Beschaving vereist gezag.

	
Ik heb het steeds over de merel als “hij” en “hem”, en dat is niet uit gemakzucht. De vogel die zo prachtig zingt is altijd de mannetjesmerel. Maar er is ook een vrouwtjesmerel. Die zie je alleen niet zo vaak, en horen doe je haar al helemaal niet. Ik ken haar alleen als wintergast op mijn balkon, waar ze zich tussen de sneeuwhoopjes te goed doet aan versterkend vet. Zij is net zo groot als het mannetje, maar wat ronder van vorm, een beetje moederlijk, eigenlijk. En ze is niet zwart, maar bruin, met een zwarte snavel.

	
Als gij de liefde niet hebt, zeg dan niet: “Ik hou van U”, maar zeg: “Ik geef om u, zoveel ik kan.”

Als gij de liefde niet hebt, vraag dan niet om liefde, want onbeantwoorde liefde verdort, en geeft de gever niets.

Als gij de liefde niet hebt, wees dan bescheiden, en beperk u tot het doen van datgene waarvan gij weet of vermoedt dat het goed is.

Als gij de liefde niet hebt, vraag dan niets voor uzelf, maar wees dankbaar voor alles wat gij desondanks ontvangt.

	
Migranten.
Als wij vroeger meer aan ontwikkelingshulp hadden gedaan, hadden deze mensen nu in hun eigen land geld kunnen verdienen.
Eigen schuld, dikke bult.

	
Krijgt u ook zo genoeg van al die blije feestmutsen? Die opgewekte types die van lichtpuntje naar lichtpuntje navigeren zoals in vroeger tijden zeelieden van ster naar ster, en die bij iedere onheilstijding zeggen “Wel positief blijven, hè?”

Bedenk dan dit: als ze alleen zijn, en denken dat niemand ze kan zien, zitten ze somber voor zich uit te staren.

	
Voorspelling: vanaf 2040-2050 komt er een golf van spijtoptanten die hun sekseverandering weer terug willen draaien. Natuurlijk hadden ze er goed over nagedacht, en natuurlijk hadden ze hun gevoelens goed gepeild – maar welke 16- of 18-jarige kan alle consequenties van zo’n ingrijpende keuze goed overzien?

	
In de Scandinavische landen staan overal nog trotse standbeelden van Vikingvorsten. De Vikingfolklore wordt er in ere gehouden. Maar in de 9e en 10e eeuw waren de Vikingen zeer actief in de slavenhandel. Zij roofden op grote schaal Britten, Nederlanders en anderen, die ze vervolgens als slaven verkochten in Noord-Afrika en Turkije. Het wordt tijd dat de Scandinavische overheden hiervoor excuses maken. En de Nederlandse regering zou een claim voor herstelbetalingen moeten neerleggen in Noorwegen, voor het plunderen en brandschatten van Dorestad (nu Wijk bij Duurstede), in 843.

	
Heel voorzichtig zingt een jonge merel voor het eerst zijn lied. Hij durft nog niet fier op de nok van een dak te zitten. In plaats daarvan zit hij verscholen in een kleine boom. Gedempt klinken zijn trillers, ingehouden zijn loopjes, en hij is klaar om weg te vliegen, als een oudere vogel aanstoot zou nemen aan zijn puberaal gesnoef.

	
Nederland moet aan de Scandinavische landen excuses vragen voor de misdaden van de Vikingen in de 9e en 10e eeuw. En aan Spanje voor de wrede onderdrukking van het protestantisme in de Lage Landen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

	
Als iemand van je wil dat jij “uit de kast komt”, vraag jezelf dan eens af welk motief die ander daarbij zou kunnen hebben – en of jij daar iets mee opschiet.

	
In de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw werd alom de kikkerproef gebruikt om vast te stellen of een vrouw zwanger was. Daarvoor sneed men eerst de hypofyse uit een levende kikker. Deze kreeg daardoor een ziekelijke, geelwitte kleur. Dan spoot men de kikker in met de urine van de vrouw. Als de kikker weer groen kleurde, was de vrouw zwanger.

Er zouden excuses moeten komen aan de overlevenden van deze vreselijke praktijken. En een monument voor de Onbekende Kikker.

	
Net een mug doodgemept tegen de witte muur. Ik laat ‘m hangen, als afschrikwekkend voorbeeld.

	
Niet alle muggen steken overigens. Dat doen alleen de wijfjes. Dus de mannetjes kun je negeren. (Mannelijke muggen pik je er zo uit: die hebben een piemeltje.)

	
“We vieren het leven van de overledene.” Alles kan een excuus zijn voor een feestje, zelfs een begrafenis. Maar wat er werkelijk op die feesten gevierd wordt, is het feit dat de deelnemers niet dood zijn, maar nog leven. Het tintelende, vibrerende leven dat hen nog bulderend door de bloedbanen bruist: dát is het leven dat daar gevierd wordt.

	
Zo’n mannetjeseend die tijdens het vrijen het vrouwtje onder water drukt, dat kan natuurlijk niet meer. Vangen, en in de pan! Canard à l’orange !

	
Dingen worden niet minder erg door ze te relativeren. Ze lijken alleen minder erg.

	
Wat is de werkelijkheid? Dat is het totaal van datgene wat werkelijk is. De werkelijkheid is de som van al hetgeen dat bestaat. 

Ik besta, dus ik ben deel van de werkelijkheid. Al mijn vermogens bestaan, dus deze zijn ook deel van de werkelijkheid.

	
Leugens en verzinsels bestaan ook, en zijn dus ook onderdeel van de werkelijkheid. Maar leugens en verzinsels zijn geen waarheid. Onwaarheden kunnen dus bestaan, als onderdeel van de werkelijkheid. Dit betekent dat niet alles wat bestaat ook waar is.

	
Er is een verschil tussen waarheid en werkelijkheid. Wat bestaat, is werkelijkheid. Maar niet alles wat bestaat is waar.

Dat iets bestaat betekent niet, dat het waar is. 
Dat we iets kunnen bedenken, betekent niet dat het waar is. 
Dat we iets kunnen dromen, betekent niet dat het waar is, of waar wordt, of waar kan worden.

	
Mussen zijn gezelligheidsdieren. Aan het eind van de middag verzamelen ze zich in de dakgoot, om als groep hun territorium te verdedigen. Een voor een komen ze aanvliegen, tot ze 6 man/vrouw sterk zijn. Twee doen er nog een halfslachtige copuleerpoging. Dan kijkt de oudste even naar links en naar rechts, telt de snavels, en geeft het startsein: piepen maar!

	
Wie maakt ons gelukkig? Wie geeft aan ons leven zin? Wie anders, dan de Geliefde? Het is de Geliefde, die ons bij de hand neemt, en ons op de paden van vreugde meeneemt, naar onze gezamenlijke vervulling. Het is de Geliefde, die ons leert van onszelf te houden, en die ons daardoor inwijdt in de liefde voor elkaar. Het is de Geliefde die ons samen naar het geluk voert.

	
Als het ons te veel wordt, écht te veel wordt, dan moet dat iemands schuld zijn. En wie anders dan, dan de Geliefde? Is het niet de Geliefde die ons gelukkig moet maken? Is het niet de Geliefde die zin moet geven aan ons leven? Is dan nu, in het uur van onze hoogste nood, dat wat ons overkomt niet de schuld van de Geliefde? Is het niet de Geliefde die heeft verzaakt?

	
Zo’n geile reebok die een hele harem reegeiten keer op keer bestijgt, dat kan natuurlijk niet meer. Vangen en castreren, die schoft!

	
“We vieren het leven van de overledene.” We moeten het leven van een overledene niet vieren, maar herdenken. En als het een gelukkig, succesvol leven was, dan kunnen we dat met vreugde herdenken. En als het een ongelukkig, droevig of mislukt leven was, laat ons dan de pijn en het verdriet van dat leven herdenken. Alleen zo doen we de overledene recht.

	
“We vieren het leven van de overledene.” Dat is ook een aansporing voor alle aanwezigen om ervoor te zorgen dat hun eigen leven gelukkig en succesvol zal zijn – anders kan dat leven straks niet gevierd worden. Zelfs in de dood mogen we niet falen.

	
Voor mij is dit een straat, maar voor de mussen op de rand van de dakgoot is het het front. “Ga weg, ga weg! Van mij, van mij!” piepen ze naar de overkant. Daar zit ook mussen, ook op de rand van een dakgoot. “Ga weg, ga weg! Van mij, van mij!” piepen ook zij. Ik loop midden door een territoriumstrijd. De dakgoten zijn loopgraven, het wegdek is het niemandsland.

	
Laatst vroeg ik aan een aantal middelbare scholieren waarmee ze later gelukkig dachten te worden. Ze begonnen direct over geld te praten. Gelukkig worden begon met veel geld verdienen. En het vooruitzicht alleen al bracht een gelukzalige lach op hun gezicht.

Wat moet je daar dan nog op zeggen?

	
Mensen doen zich soms beter, of aardiger, voor dan ze zijn. Het omgekeerde is zeldzaam. Dat betekent dat naarmate iemands gedrag gemener of valser is, het waarschijnlijker is dat het onderdeel uitmaakt van zijn of haar ware aard.

	
Als vroeger, toen ik jong was (in de jaren ‘50 en ’60), ouderen spraken over wat het betekende om oud te worden, dan hoorde ik ze steevast hetzelfde zeggen: “Als je maar gezond blijft, hè?” Als je maar gezond bleef, dan was het prima om oud te worden.

Ik vond dat toen het toppunt van kleinburgerlijke oppervlakkigheid. Hoe laag kon je de lat leggen?

Tegenwoordig hebben ouderen veel meer noten op hun zang: ze willen nog tweemaal in de week naar de sportschool kunnen, minstens een keer in de maand naar een festival, en ieder jaar zowel een vliegvakantie als een sportieve vakantie – de Camino, of zo.

Maar nu ik zelf ouder word, merk ik dat die ouderen van toen wel degelijk gelijk hadden: gezond blijven, dat is echt het voornaamste.

	
Mensen verschillen principieel in hoe ze risico’s inschatten. Als het risico op een bepaalde negatieve gebeurtenis (bijv. besmet worden met een virus, of slachtoffer worden van een misdrijf) statistisch gezien klein is, zal de een dat risico voor zichzelf gering vinden, terwijl sommige anderen dat als een veel groter risico zullen ervaren.
De statistische benadering gaat uit van (zeer) grote aantallen: als een risico 1% is, overkomt het gemiddeld 1 op de 100 mensen, of 10 op de 1000. Maar op het niveau van het individu gebeurt het wel, of niet. Sommigen vertalen dit naar een ja/nee, zwart/wit, wel/niet beleving van het risico. Wat voor de statisticus bijv. een kans van 1% is, wordt dan voor een ander een kans van 50%.

Deze twee verschillende benaderingen van risico’s kunnen we de statistische en de persoonlijke benadering noemen. Ze zijn zo fundamenteel verschillend, dat de wederzijdse aanhangers ervan elkaar maar moeilijk kunnen begrijpen.

	
Mijn schip staat op het strand. Het gaat nergens meer naar toe – maar het biedt nog steeds onderdak en beschutting.

	
Een zelfmoordenaar: “Toch jammer dat ik nooit zal weten of het gelukt is.”

	
Enthousiaste mensen hebben een zwak-ontwikkelde realiteitszin.

	
Laatst kwam ik God tegen, in een winkelstraat in Goes. Hij deed of hij me niet zag, maar ik sprak hem aan: “Hé, wat doe jij hier? Heb je ergens een verkeerde afslag genomen of zo?” Hij lachte een beetje schaapachtig. “Tja, ik moet toch af en toe eens kijken hoe de boel erbij staat?” “En dan ga je uitgerekend naar Goes?” Hij haalde zijn schouders op, maar zei er verder niets op. 

We spraken wat over koetjes en kalfjes, tot ik me herinnerde dat er nog iets was wat ik hem wilde vragen. Ik vertelde hem over mijn broertje Anton, die bijna meteen na zijn geboorte overleed, en die vervolgens als ongedoopte niet begraven kon worden in gewijde grond. En ik vroeg hem, of hij er niet voor kon zorgen dat die ellendige zwartrokken eeuwig zouden branden in de hel. Hij keek verontschuldigend, en zei dat hij me helaas niet kon helpen. “De hel bestaat niet, weet je. Dat is slechts een verzinsel van diezelfde zwartrokken.” Hij keek peinzend in de verte, en voegde eraan toe: “De hemel bestaat overigens ook niet.” Misschien keek ik ongelovig, want plotseling schoot hij in de lach: “Wat dacht je, dat ik door Goes zou lopen als ik ook in de hemel kon zijn?”  

Even later vroeg ik hem of hij onlangs nog wat bijzonders had meegemaakt. Plotseling enthousiast vertelde hij over een boek dat hij gelezen had: “Bij ons in Auschwitz”, van Arnon Grunberg.
Wat er zo bijzonder aan was? Het was echt. Het was de onvervalste, onopgesmukte waarheid over de mens en zijn bestaan. “Maar het is toch afschuwelijk? Is de mens dan primair een afschuwelijk wezen?” “Nee, maar in zijn afschuwelijkheid is hij meestal waarachtiger dan in zijn tedere, liefhebbende of onbaatzuchtige momenten. In het kwaad manifesteert de mens zich op een wijze, welke hij in het goede niet bereiken kan. Nee, het lelijke in de mens is niet mooi: lelijk is niet mooi, lelijk is lelijk. Maar zowel iets moois als iets lelijks kan vals zijn, of waarachtig – en alles daar tussenin. 

Wie de mens wil leren kennen, kan beter op zoek gaan naar het kwade dat hij doet, dan naar het goede. Veel van het goede wordt ingegeven door duistere, troebele motieven. Het kwade dat hij doet is zuiverder, omdat dit rechtstreeks voortkomt uit het kwaad in hemzelf. Motief en actie liggen dan in elkaars verlengde, waardoor een zuiver, eenduidig beeld ontstaat, een beeld dat voor iedereen direct kenbaar is. 

Vergeet het Hooglied, vergeet de Ode an die Freude. Wie de mens wil leren kennen moet naar Auschwitz gaan!”

	
Als de mensheid geluisterd had naar de Club van Rome, en in de jaren ’60 overgestapt was naar een duurzame economie, dan zouden we de energie-transitie al jaren geleden hebben afgerond, en hoogstwaarschijnlijk geen klimaatcrisis of biodiversiteitscrisis hebben gehad. Maar dan zou de economische groei zeker minder geweest zijn. Ik denk niet dat we dan Personal Computers gehad zouden hebben, of Internet, of mobiele telefoons, of sociale media. Dus kijk om je heen en zeg het maar: is dit het waard?

	
Een terdoodveroordeelde: “Ik zal blij zijn als het voorbij is.”

	
Ooit vond ik het leuk, om ouder te worden. Dat was voor ik oud werd.

	
Als mensen verstandige wezens waren, zou de wereld er heel anders uitzien. Het aanzien van de wereld is een krachtig bewijs voor de stelling, dat de mensen als soort onverstandig zijn.

	
Het bloed wordt dun
De kracht neemt af
De vingers worden stijver
Het brein vertraagt.

Kou dringt in de botten
Niets houdt me ’s nachts nog warm
Van ouder ben ik oud geworden.

	
Ziet de mens: individueel vaak o.k., als groep meestal weinig verheffend, als soort een plaag.

	
In het zoeklicht van de dood verschrompelen alle problemen. Maar zodra de lichtbundel van die vuurtoren weer verder schuift, zijn ze terug, groot als ooit.

	
Een mens mag een hobby hebben. Dat geldt ook voor de mensheid als geheel. Sterrenkunde is een leuke hobby. En ook nog eens nuttig, want ooit hebben we misschien toch een planeet B nodig.

	
Ik geloof niet dat het nog goed komt, met de mensheid. We zijn met te veel. De wortels van onze soort liggen in de wereld van de mensapen. Die leven in kleine groepjes, ver vaneen. Daar zijn we voor toegerust, niet voor leven in een mierenhoop.

	
Het gaat er niet om hoeveel mensen de aarde kan voeden, maar hoeveel medemensen wij kunnen verdragen.

Ik geloof niet dat het nog goed komt, met de mensheid.

	
Epiloog

	Na deze zomer komt weer een herfst
Dan zal ik breken in verdriet.

En na de herfst komt weer een winter
Dan zal ik verwaaien in de wind
Dor als dode bladeren
Leeg als grauwe as.
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